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67e jaargang no.5                                                                  januari 2024 

Meditatie 
 
Een rijke zegen voor  pelgrims naar Sion 
Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande 

wegen zijn. 

(Psalm 84:6) 

 

Psalm 84 is een reislied. Het gaat in deze Psalm over reizigers naar Sion. Dat 

is de stad Jeruzalem waar de tempel stond. Daarom werd dit lied gezongen 

door de Israëlieten die naar Jeruzalem reisden op de grote feestdagen ten 

tijde van het Oude Testament. Dat reizen naar de tempel in Jeruzalem –het 

aardse Sion- is het beeld van de reis naar het hemels Sion, waarheen alle 

ware Sionieten mogen reizen. 

Bent u…, ben jij ook al zo’n reiziger? 

Ja waar gaat uw reis heen? 

Ook in het nieuwe jaar 2024 dat voor ons ligt? 

Wie een reiziger geworden is naar het hemelse Sion, is gelukkig! 

Die is zo rijk gezegend! 

Die noemt de dichter welgelukzalig! 

Hoor maar: Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in U is, in welker hart de 

gebaande wegen zijn. 

Ja, dan is er een groot wonder gebeurd! 

De dichter spreekt in vers 6 van de mens. In het Hebreeuws gebruikt hij de 

naam ‘Adam’. Nee, die mens, die Adam, is niet meer de Adam van Genesis 1 

en 2. Díe mens, díe Adam is gevallen in de zonde. 

Adam heeft de band met God verbroken… 

Adam wilde eigen heer en meester zijn… 

Adam meende op eigen kracht te kunnen leven… 

Adam dacht sterk te zijn… 

Maar ach, de gevallen mens is zwak, zéér zwak geworden… 

Wij zijn aan állerhande ellende, ja aan de verdoemenis onderworpen 

geraakt… 

 

Maar wat gebeurt er nu als Gods Geest uw hart gaat openen en u acht gaat 

slaan op het Woord van God? 

Dan wordt uw harde hart een vlezen hart… 

Waar de dood was, komt het leven… 

Ja en dan leert u de werkelijkheid van uw leven zien! 

Dan vergaat uw sterkte… 
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Dan vergaat uw kracht… 

Dan krijgt uw eigen ‘ik’ de doodsteek… 

Dan wordt u zwak in u zelf… 

Verstaat u dat? 

O wat raak je dán aangewezen op Iemand Die sterker is dan u! 

Dan wordt Gód uw Sterkte… 

Ja dan gaat u verstaan waaróm God uw Sterkte kan zijn, want Hij heeft húlp 

besteld bij een Held… 

Die Held is Christus, Wiens naam is Sterke God… 

Dat doet vluchten tot Hem, want uw sterkte gaat u ontdekken in Hem 

alleen… 

Dat doet uitroepen: De HEERE is mij tot hulp en sterkte! 

 

O wat een zegen is dat, Gemeente, als u dat mag kennen! 

Als u –als een zwak, vleselijk, sterfelijk mensenkind- sterkte mag vinden in 

God door Christus! 

Als u komen mag met die bloedvloeiende vrouw tot Christus en Hem door 

het geloof mag aanraken en u mag ervaren dat er krácht van Hem uitgaat! 

Als u komen mag omdat Hij gezegd heeft: Of hij moest Mijn sterkte 

aangrijpen, hij zal vrede met Mij maken; vrede zal hij met Mij maken! 

Zou u die zegen, die rijke zegen niet wensen voor het nieuwe jaar dat 

aangebroken is? 

Ja waarlijk…, welgelukzalig is de mens wiens sterkte in Gód is! 

 

Maar de dichter noemt nóg een rijke zegen. Wie zijn sterkte in de HEERE 

mag vinden, heeft in zijn hart verstaan wat de gebaande wegen zijn. 

Wat zou de dichter bedoelen? 

Nee, natuurlijk niet meer zijn eigen gekozen wegen waarvan hij altijd dacht 

dat dát de gebaande wegen zijn. 

O nee, met smart weet hij hoe díe wegen zondige wegen waren! 

Maar nu heeft hij de wegen van de Héére mogen ontdekken in het huis des 

HEEREN.  

Hij heeft door genade die gebaande wegen leren kennen en bewandelen door 

het geloof. 

Daarom spreekt de dichter van de gebaande wege die in zijn hárt zijn. 

Ja hij is íngewonnen voor de gebaande wegen van de Héére! 

Wat zijn die gebaande wegen dan? 

Dat is allereerst de gebaande weg van God naar Zijn Sionieten toe. 

Dat is de bloedweg die Christus moest gaan om een zondaar weer met God te 

kunnen verzoenen. 
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Eérst moest er een weg van de hemel naar de aarde komen, wilde er weer een 

weg van de aarde naar de hemel zijn. 

O wat een gebaande weg is de bloedweg van Christus toch geweest! 

Door lijden is Hij tot heerlijkheid ingegaan! 

Hij baande door de woeste baren van lijden en sterven het pad naar het 

Vaderhart van God! 

Bent u voor die gebaande weg ook al ingewonnen? 

Is de bloedweg van Christus u al dierbaar geworden? 

Hebt u mogen verstaan dat Christus alleen de Weg is tot God? 

Niemand kan tot de Vader komen dan door Mij, zo sprak Christus toch? 

Daarom is die gebaande weg vervolgens ook de weg waarop een zondaar 

geplaatst wordt tot zaligheid. 

De toeleidende weg van ontdekking, ontgronding, naar Christus toe… 

Maar ook de weg met Christus naar de verzoende Vader toe… 

O wat zalig om die gebaande wegen te mogen leren kennen! 

Zou dát nu geen gepaste wens zijn voor het nieuw begonnen jaar? 

 

Ds. J. de Bruin 

 

Diensten des Woords 
 

maandag   1 januari 2024 10.00 uur nieuwjaarsdag ds. J. de Bruin 

zondag   7 januari 2024 10.00 & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis 

woensdag  10 januari 2024 19.45 uur Bijbellezing  ds. J. de Bruin 

zondag  14 januari 2024 10.00 & 16.30 uur ds. J. de Bruin 

zondag     21 januari 2024 10.00 & 16.30 uur ds. J. de Bruin 

zondag  28 januari 2024 10.00 & 16.30 uur ds. J. de Bruin 

zondag   4 februari 2024 10.00 & 16.30 uur ds. J. de Bruin  

 

 

Uit de gemeente 
 

Gans begeerlijk! 
De serie over het tweede deel van het boek Hooglied is afgerond. Wat een 

diep en rijk onderwijs hebben we daarin mogen ontvangen. Toen de laatste 

preek gehouden was over Hooglied 5:15b en 16 werd ons hart vervuld met 

weemoed. 

Maar gelukkig is Gods Woord onuitputtelijk en zal de Heere steeds weer stof 

om te preken geven. 
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Het zijn de Schriften die van Christus getuigen en wie Hem door Zijn Woord 

en Geest mag leren kennen en steeds meer en meer mag leren kennen, zal de 

bruid verstaan: Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn 

Liefste, ja, zulk een is mijn Vriend, gij dochteren van Jeruzalem. 

In de kribbe was Hij al zo begeerlijk. Het Woord is vlees geworden. Wat een 

wonder als Christus Zelf gaat verklaren waarom Hij naar de aarde gekomen 

is. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik 

der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort 

Mijn stem. 

Dat zijn met recht woorden der zaligheid. Hebt u het zo mogen ervaren? 

 

De laatste weken van 2023 
In de laatste weken van het jaar 2023 is weer veel gebeurd. Op dinsdag 12 

december hebben we het kerstevangelie herdacht met verschillende 

gemeenteleden. Wat was het een fijne morgen en middag! 

Het centrale thema was: ‘…en men noemt Zijn naam’. De commissie willen 

we weer hartelijk bedanken voor de organisatie van deze ontmoeting. 

Op dinsdag 19 december vond een samenzangavond plaats rondom het 

thema ‘Advent’ waarbij Arco Both het orgel bespeelde en Mark Spee zijn 

trompet liet horen. Tussen het zingen door stonden we stil bij het 

adventsleven van Simeon. Het was goed om die avond in Gods huis te zijn.  

Op Tweede Kerstdag hebben we het Kerstfeest gevierd met de kinderen van 

de zondagsschool, onze jeugdverenigingen, de vrouwenvereniging en onze 

Bijbelkring voor jong volwassen. Ook dat was een hele fijne morgen. Jullie 

hebben allemaal goed je best gedaan, kinderen. Ook jullie, jongeren, die een 

bijdrage leverden namens onze JV’s en jonge lidmatenkring 

We hoorden het Bijbelverhaal over de engelen, die zongen: Ere zij God in de 

hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En meester 

Corné vertelde het verhaal over het kerstcadeau. Het was goed om zo bij 

elkaar te mogen zijn op Tweede Kerstdag! 

 

 

Aandacht voor… 
In het afgelopen jaar zijn weer veel mensen door de dood weggenomen uit 

dit leven. Oude mensen, jonge mensen, kinderen, ongeboren levens. 

Soms denk ik weleens: Voor de rechterstoel van de HEERE staat altijd wel 

iemand, die gestorven is. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en 

daarna het oordeel. U en jij en ik zijn nog niet opgeroepen om voor God te 

verschijnen. 

Hoe vindt u dat? Wat vind jij daar nu van? 
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U lééft nog! Jij bent nog in het heden der genade! 

Dat zou een wonder moeten zijn. Zéker, als u nog onbekeerd bent! 

Want denk eens in dat ú, jíj, de dood had moeten sterven? 

Waar was je dan geweest? 

Maar de HEERE heeft dat nog niet gewild. Hij heeft gezegd: Laat die 

jongen, laat dat meisje, die man en die vrouw in Rotterdam-Kralingen nog in 

leven. Opdat u in dit leven tot bekering zou komen. 

Dáárom gaf de HEERE jou weer een plaats onder de prediking. 

 

Data om te onthouden  
 

  3 januari    Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur 

  5 januari    J.V. “Jonathan” -16    

  7 januari    Zondagsschool “Timotheüs”  

10 januari    Bijbellezing, Hebreeën 11:17-19, aanvang 19.45 uur 

14 januari    J.V. Benjamin + 16  

17 januari Vrouwenvereniging “Martha”, aanvang 10.00 uur 

17 januari  Bijbelkring jongvolwassenen, aanvang 20.00 uur  

20 januari Nieuwjaarsreceptie: Locatie Revius, 15.30-17.30 uur 

28 januari Zondagsschool “Timotheüs” 

28 januari J.V. Benjamin + 16 

 7 februari  Vrouwenvereniging “Martha”, aanvang 10.00 uur   

 7 februari  Kerkenraadsvergadering aanvang 20.00 uur 

 

Collecterooster 
 

Datum    1e collecte 2e collecte 3e collecte 

  1 januari 2024 eredienst   diaconie   nieuwjaarsdag 

  7 januari 2024 eredienst   ond. kerk & pastorie  algemene kosten kerk 

14 januari 2024 eredienst   hulptransport Oekraine algemene kosten kerk 

21 januari 2024 eredienst   ond. kerk & pastorie algemene kosten kerk 

28 januari 2024 eredienst   diaconie algemene kosten kerk 

  4  februari 2024 eredienst   hulpverlening Bi/Bu  algemene kosten kerk 

 

Overzicht van de collectebonnen die beschikbaar zijn : 
20 x €  0,20 = €     4,00  

20 x €  0,50 = €   10,00 

20 x €  1,00 = €   20,00  

20 x €  2,00 = €   40,00  
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20 x €  5,00 = € 100,00  

 

De drie ambten van Christus (9) 

 

De profetische bediening in de kennis van de dankbaarheid (III) 
 

HET DOEL VAN DE DANKBAARHEID. 

Wanneer Wisse onderwijs gaat geven over het doel van de heiligmaking 

komt hij opnieuw met Gods recht. Maar dan nu in de betekenis van: ‘waar 

God recht op heeft’. 

Het bekend maken met Gods recht heeft altijd tot doel om ‘onder God te 

mogen komen’. Met andere woorden: om het met God eens te worden in de 

weg die de Heere met u gaat.  

Er is echter een groot verschil hoe dat recht van God beleefd wordt in het 

geestelijke leven. Daarin zal Christus ook stapsgewijze onderwijs geven. 

In het begin van het geestelijke leven zal een ontdekte zondaar dikwijls 

belijden voor God: Ik ben een zondaar Heere en ik heb nergens recht op. Ik 

heb alles verzondigd en het is verdiend als U mij voorbij zou gaan. Nochtans 

Heere, wees mij de zondaar genadig! 

Als de Heere verder gaat werken en plaats gaat maken voor Christus, 

verdiept die kennis van Gods recht. Dan leert een zondaar dat hij met al zijn 

zonden in de schuld staat bij God en God Zijn rechtvaardige eis mag laten 

gelden: Betaal Mij wat gij Mij schuldig zijt! Dit wordt wel het ‘eisend recht’ 

genoemd. En wat een wonder als Christus Zich dan openbaart aan zo’n 

schuldige zondaar die geen penning heeft om te betalen en Hij Zich 

openbaart als Degene die wel bij machte is om dat te doen!  

Maar als de Heere zijn volk de vervulling van deze rijke toezegging gaat 

schenken en Zijn volk als een goddeloze rechtvaardig gaat verklaren op 

grond van de Middelaar Christus, dan leert zo’n goddeloze nóg dieper Gods 

recht verstaan en toevallen. Wisse noemt dat ‘Gods verdoemend recht’. Dan 

leert een ziel Gods eer hoger achten dan zijn eigen zaligheid! Daar wordt het 

wonder beleefd dat Christus als de grote Voorspraak tussen treed en de 

zondaar door God wordt vrijgesproken van schuld en straf. Dan gaat het lied 

van Paulus spreken in Romeinen 8:31-34, Wat zullen wij dan tot deze dingen 

zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon 

niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij 

ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging 

inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het Die rechtvaardig maakt. 

Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is; ja, wat meer is, 
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Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons 

bidt. 

Er is dus geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus zijn! En toch 

komt de Heere opnieuw met Zijn recht in de weg van de dankbaarheid… 

jawel de dankbaarheid vanwege die grote verlossing! Wisse schrijft: Maar er 

is ook een opeisend, een voor de Heere ons geheel opvragend recht.  

Want we zijn er om God, zoals Calvijn het uitdrukt! 

Met andere woorden: de Heere heeft recht op een dankbaar leven van Zijn 

volk in een weg van heiligmaking. 

Dat recht op een leven voor God eist de Heere ten diepste van elk mens. 

Maar in het leven van de wedergeborenen, die aan Gods kant vanaf het begin 

al rechtvaardig zijn in Zijn ogen, zal Christus dit profetisch gaan leren. 

Vandaar al die tegenheden: geestelijk en tijdelijk!  

Dat zijn voor hen echter geen straffen meer maar kastijdingen. De HEERE 

‘kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijner heiligheid zouden deelachtig 

worden’. Daar hebt u het doel van onderwijs van Christus in de 

heiligmaking! 

Trouwens… de tegenspoed in het leven van de onbekeerden is ook niet 

zonder doel hoor! Dat zijn roepstemmen om tot bekering te leiden. Maar in 

het leven van de wedergeborenen heeft het een belangrijke functie voor de 

heiligmaking tot eer van de Drie-enige God. 

 

PASSIEVE EN ACTIEVE HEILIGMAKING. 

 

Als het gaat om de heiligmaking onderscheidt Wisse een passieve en actieve 

heiligmaking. 

Passieve heiligmaking wil zeggen: wij worden door Christus geheiligd. God 

schiep de mens naar Zijn beeld. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. 

Door de val zijn we die heerlijke deugden kwijtgeraakt. Wij zijn vol van 

ongerechtigheid en totaal onheilig. 

In de volheid van de tijd zond God Zijn Zoon. Ontvangen door de Heilige 

Geest en geboren uit de maagd Maria. Waarom? Om Zijn volk, dat enkel 

zonde is, met Zijn onschuld en volkomen heiligheid voor God te bedekken 

(volgens HC Zondag 14). Christus is ons gegeven tot wijsheid, 

gerechtigheid, heiligmaking en volkomen verlossing. 

Kohlbrugge zegt ergens: Christus is mijn Heiligmaking. 

Door de geloofsband die er komt in de wedergeboorte met Christus, wordt 

Zijn heiligheid de mijne. Dat is passieve heiligmaking. 

Maar dat blijft niet zonder vrucht. Dat komt openbáár! In een Godzalige 

levenswandel. Een leven naar Gods liefdeswet in goede werken. En dat 
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wordt actieve heiligmaking genoemd, de praktijk van de heiliging. Daarin 

onderwijst Christus de gelovigen en dat inzicht leidt tot ‘geestelijke 

beoefening in de gewilligheid der Godzaligheid’.  

 

TENSLOTTE NOG TWEE LESSEN. 

 

In het laatste deel van dit profetisch onderwijs in de heiligmaking wil Wisse 

‘nog op twee zaken wijzen’. 

De eerste les is dat Christus in de weg van de heiligmaking Zijn Kerk gaat 

leren dat de HEERE het zó waard is om gediend te worden in dankbaarheid. 

Wanneer wordt die waardigheid nu steeds meer gezien en erkent door een 

gelovige? Wat doet de Heere in het leven van Zijn Kerk om daar dieper van 

doordrongen te worden? Wisse schrijft ‘als een bijzondere deel van deze 

(profetische) bediening’ gaat Christus Zijn Kerk dieper ‘inleiden in de 

verborgenheden des heils’. Hij noemt dan de bekende woorden uit Psalm 

25:7,  Gods verborgen omgang vinden zielen waar Zijn vrees in woont; 't 

heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, naar Zijn vreeverbond, getoond. Die 

schatten beperken zich niet tot de worsteling om bekering of om de 

vergeving van zonden. Nee er is véél meer bij de Heere te verkrijgen. Wat 

een schatten en heilgeheimen liggen er niet opgesloten in het verbond der 

genade! Ik zal eens een paar voorbeelden uit de Schrift noemen: weten 

gerechtvaardigd te zijn door het geloof in Christus; de aanneming tot 

kinderen door welke wij roepen: Abba Vader; geloofskennis van de Persoon 

van de Heilige Geest; het blikken in het verbond van eeuwigheid! 

En hoe meer een kind des Heeren geleid wordt in de verborgenheden van dat 

verbond hoe meer het gaat leven van binnen: wat is de HEERE het eeuwig 

waard om gedankt, gediend en geprezen te worden! 

Wisse schrijft dat deze nadere weldaden weinig worden gevonden en wijst 

op dat gepaste gebed uit Hooglied 4:16, Ontwaak, Noordenwind, en kom, Gij 

Zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. 

De tweede les die Wisse tenslotte noemt, is het onderwijs van Christus in ‘de 

functionering van ons liefdesleven in onze heiligmaking’. En daarmee neemt 

hij ons mee naar het hoogste doel van de heiligmaking, namelijk het 

liefhebben van God! Hoe zal dat kunnen? Wel zegt Christus, door het 

onderhouden van Gods geboden. De Wet komt weer terug in de 

heiligmaking. Niet allereerst tot ontdekking van zonden, ook niet als een 

tuchtmeester tot Christus, maar nu als een regel der dankbaarheid. Hoe zal 

een gelovige goede werken kunnen doen vanuit de liefde tot God? Door het 

geloof… het geloof in Christus… Christus die met Zijn dadelijke 

gehoorzaamheid volmaakt de Wet van God heeft gehouden. Mijn ziel, U 
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opgedragen, wil U alleen behagen; Mijn liefd' en ijver brandt; Ik draag Uw 

heil'ge wet, die Gij den sterv'ling zet, in 't binnenst' ingewand. 

Door de geloofsvereniging met Christus zal die gezindheid ook de 

gezindheid van de gelovigen worden, om Gods geboden te doen in Christus’ 

krachten! Dan zijn Gods geboden niet zwaar en zal het beleefd worden: Hoe 

lief heb ik Uw wet! Waarom? Omdat God God is en het eeuwig waard is om 

geliefd te worden! Dat is het onderwijs van de grote Profeet en Leraar in het 

stuk van de dankbaarheid. 

 

Schoonmaakrooster kerkgebouw januari 2024 

 

Week   1    1 jan -   6 jan  Machteld / Alise / Esther 

Week   2   8 jan - 13 jan  Marije / Bertine / Annelies v. D. 

Week   3  15 jan - 20 jan  Geke / Willemieke / Regina  

Week   4  22 jan - 27 jan  Marlena / Joke / Cobie 

Week   5  29 jan –   3 feb  Marjan / Anneke / Annelies S. 

Week   6    5 feb – 10 feb  Gerdine / Elise / Melissa 

 

 Rooster voor de crèche 

  

 7 januari Marije en Jolijn  

14 januari Dirma en Esmaralda   

21 januari Alise en Tamar 

28 januari Machteld en Anneke 

4 februari Bertine en Alexandra   

 

Kerktelefoon donderdagavond 19.30 uur, ook via kerkomroep.nl te beluisteren 
 

donderdag   4 januari 2024 Prof. dr. A. Baars Exodus 16: 32-34 

woensdag  10 januari 2024 ds. J. de Bruin Bijbellezing 

donderdag 11 januari 2024 ds. A.J.T. Ruis Ruth 3: 9,11a en 15 

donderdag 18 januari 2024 ds. J. Keuning Exodus 33: 21    

donderdag 25 januari 2024 ds. W.L. vd Staaij Handelingen 5: 11 

donderdag   1 februari 2024 ds. K. Hoefnagel Leviticus 23: 32a 

donderdag   8 februari 2024 Prof.dr. A. Baars Ezechieël 37:12-14.  
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Kerkelijke stand per 

31-12-2023 Leden Doopleden 

In Uit In Uit 

Begin van het jaar 166   97   

Geboren/gedoopt     10   

Belijdenis 8     8 

Overgekomen uit         

eigen kerkverband 3   3   

Andere kerkverbanden 4   16   

Vertrokken naar         

eigen kerkverband   1   1 

Andere kerkverbanden   9   6 

Onttrokken   2    2  

Overleden   2     

Eind van het jaar 167 109   

Geslacht M V M V 

Aantal per geslacht 77 90 65 44 

De gemeente telt per 31 december 2023   276 leden/doopleden 

 

Zondagsschool “Timotheüs” 
 
Beste kinderen van de zondagsschool, 

 

Het jaar 2024 is begonnen! Vorige maand hebben we tijdens de 

bijeenkomsten vooral geoefend voor het kerstfeest. Hiervoor is goed geleerd 

en het klonk prachtig! Heel veel kinderen mochten een steentje bijdragen 

met het opzeggen van een tekst, het zingen van psalmen en liederen, of het 

voorlezen van een stuk uit de Bijbel.  

Jullie hebben nu ook nog vakantie. Elke dag uitslapen, spelen, misschien 

zelfs wel dagjes weg! Jullie kunnen nu ook mooi lezen in de boeken die 

jullie bij de kerstviering gekregen hebben. Maar: de kerstvakantie is ook 

alweer bijna voorbij. Dat betekent dat de scholen weer zullen beginnen! Ook 

 12

de zondagsschool zal op zondag 7 januari weer aanvangen. Iedereen is 

natuurlijk weer van harte welkom, we zijn benieuwd naar wat jullie allemaal 

hebben gedaan en meegemaakt in jullie vakanties! 

 

Groeten van alle juffen en meesters van de zondagsschool. 

 

Jeugdvereniging –16 “Jonathan” 
 

Ha jongens en meiden, 

Op het moment van schrijven hebben we onze laatste bijeenkomst alweer 

een paar weken geleden gehad. Iedereen had wat lekkers gemaakt voor het 

avondeten.  Samen dachten we na over het wonder van Kerst en zongen we 

met elkaar wat liederen. We kijken terug op een fijne avond.  

Zo aan het einde van jaar kijken we allemaal terug naar wat er dit jaar 

gepasseerd is: mooie dingen, blijde momenten, moeilijkheden, pijn of 

verdriet. Nu staan we bijna aan het begin van het nieuwe jaar en we wensen 

jullie Gods liefde en zegen toe in alles wat je nodig hebt of zoals het zo mooi 

verwoord staat in dit lied:  

 

Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleid des Heeren hand. 

Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen; 

Vader wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen 

met een rustig, kalme moed. 

Vooruitkijkend op het nieuwe jaar hopen wij jullie weer te ontmoeten op 

vrijdagavond 5 januari. We willen dan verder gaan met Jozua. Locatie wordt 

nog doorgegeven via de app.  

Vrijdagavond 19 januari hopen we weer met elkaar te gaan schaatsen. Adres: 

Schaatsbaan Rotterdam, Toepad 95.  

We zien er naar uit om jullie weer te ontmoeten! 

 

Hartelijke groet, Jaco, Mark en Eunice  

 

Jeugdvereniging “Benjamin” 
 

Beste jongeren, 
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Hopelijk hebben jullie goede kerstdagen en een fijne jaarwisseling gehad! 

We kunnen in ieder geval wel terugkijken op een goed jaar, wat we gezellig 

hebben afgesloten op de schaatsbaan. De laatste keer dat we in december bij 

elkaar kwamen op een zondagavond heeft Bart-Jan de inleiding gehouden. 

Hierbij heeft hij verschillende Bijbelstukken behandeld die spraken over hoe 

je kunt uitkomen voor je geloof en hoe je kunt omgaan met verzoekingen.  

Ook het komende jaar zien we weer uit naar een aantal gezellige en leerzame 

avonden. In januari hopen we 14 en 28 januari bij elkaar te komen. Deze 

avonden zullen we de laatste stukjes uit het boek ‘Belijdenis in Babel’ 

behandelen. Daarnaast hopen we zaterdag 27 januari een nieuwjaarsborrel te 

hebben met elkaar.  

 

Hartelijke groet, 

Anne-Mirte de Groot 

 

Bijbelkring jongvolwassenen 

 

Beste Bijbelkring, 

 

Tijdens de Bijbelkring van december stonden we stil bij Prediker 5 en 6. Het 

ging daarin over het genieten van de goede dingen van het leven, maar 

daarbij wel met de kanttekening dat we ons hart er niet op moeten zetten en 

onze schat in de hemel pas werkelijke waarde heeft. 

 

De volgende avond staat gepland op D.V. woensdagavond 17 januari. Het 

zal dan gaan over Prediker 7. De hoofdstukken 10, 11 en 12 uit het 

Bijbelstudieboekje horen daarbij. Alise maakt de inleiding. Omdat het bij 

iemand thuis kringen erg goed bevallen is, willen we dat graag weer doen. 

Jullie horen per mail en in de afkondigingen nog waar de kring is. Allemaal 

weer van harte welkom! 

 

Hartelijke groet, 

Arjan en Elise 

 

Van de vrouwenvereniging “Martha” 

 

In december kwamen we als vrouwenvereniging samen en bespraken we de 

eerste Bijbelstudie uit het boekje “Vergeving”. Het boekje handelt over 

Psalm 130 en we stonden stil bij de woorden “uit de diepten”. Het leven op 
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aarde is moeite en verdriet, daar weten we allemaal in meer of mindere mate 

van. Maar wat is het rijk als we in die moeiten en zorgen de Heere aan onze 

zijde weten. Dan kunnen we zeggen: In de grootste smarten, blijven onze 

harten, in de Heere gerust. Ik zal Hem nooit vergeten, Hem mijn Helper 

heten, al mijn hoop en lust. Dat hebben we allemaal nodig, voor het eerst of 

telkens opnieuw. 

Op DV woensdag 17 januari hopen we bij elkaar te komen om Bijbelstudie 2 

te bespreken. Deze Bijbelstudie gaat verder over de diepten en dan met name 

over het in zonden vallen. Leerzaam en verootmoedigend om over na te 

denken. Op woensdag 7 februari Bijbelstudie 3.  

 

Allen heel hartelijk welkom! 

Marjan en Elselien 

 

Van de evangelisatiecommissie 

 
Evangelisatie: Te laat! 
Januari 2024 al weer. Wat vliegt de tijd. Weer een jaar voorbij. Weer een 

jaar minder genadetijd. Weer een jaar minder de tijd om te evangeliseren. 

Vliegt het u ook wel eens aan? 

Ik schrijf dit stukje eind 2023, op de deadline van het inlevermoment. Ik ben 

weer eens  laat. Gelukkig dit keer zonder gevolgen. Maar helaas was dit niet 

de enige keer in 2023 dat ik te laat was. Te laat met evangeliseren! Niet 

omdat ik het vergeten was. Niet omdat ik geen tijd had. Maar omdat ik niet 

wist hoe ik het moest doen en het niet durfde!  

Afgelopen jaar heb ik geschreven over de gesprekken op straat. Dat het soms 

zo makkelijk ging en er geen drempel was om met onbekenden te spreken 

over Jezus en de noodzaak en mogelijkheid om zalig te worden. Maar toen 

het erop aankwam en dichterbij kwam, was ik te laat! Ik wist niet hoe ik een 

oudere niet christelijke kennis, die ik al jaren niet meer gezien had, het 

evangelie moest brengen. Ik had gehoord dat hij nog maar enkele maanden te 

leven had. Ik voelde daarom de noodzaak om met hem te spreken, maar wist 

niet hoe. Ik heb gebeden of God mij wilde helpen. En tot mijn verwondering 

kwam ik hem, na jaren niet gezien te hebben, onverwacht tegen in de haven. 

Hij vertelde over zijn ziekte, zijn ongemak en pijn en dat hij nog maar enkele 

weken te leven had. Tijdens het gesprek heb ik geluisterd. Woorden schoten 

te kort. Hoe vertel je een ongelovig iemand die ziek is en binnenkort zal 

sterven, welke eeuwigheid hem wacht! Ik kon het niet. Ik heb hem wel 

gewezen op de mogelijkheid om zalig te worden! Dat het nooit te laat is om 

naar God te gaan. Gezegd dat ik voor hem zou bidden. Maar over de 



 15

rampzaligheid heb ik het niet met hem gehad! Hij gaf aan dat hij goed 

geweest was voor anderen in zijn leven. En dat was ook zo en dat heb ik 

beaamd. Maar ik had geen woorden om hem toen te wijzen op de eeuwige 

rampzaligheid die wacht op iedereen die niet in Jezus gelooft!  

Het liet me niet los, voelde dat ik te weinig gezegd had, maar ik durfde niet 

naar hem toe om weer het gesprek met hem aan te gaan. Met andere 

christelijke vrienden van hem er over gesproken, maar ook zij konden het 

niet. Opeens had ik een idee. Ik schrijf hem een brief. Maar ik bleef maar 

tegen het moment aanhikken. Totdat ik uiteindelijk ben gaan zitten en tot 

mijn verwondering had ik binnen een uur een brief opgesteld. Ik ben hem 

gelijk gaan brengen. De gordijnen zaten dicht en ik heb snel de brief door de 

brievenbus geduwd. Met een blij gevoel weer naar huis gereden. Een uur 

daarna werd ik gebeld, hij was die nacht ervoor overleden! Ik was te laat! 

Evangeliseren, ik kan het niet, ik durf het niet, ik heb geen woorden, ik neem 

er de tijd niet voor, of ik ben te laat. Kunt u het wel of misschien ook niet? 

Dan hebben we u nodig! Nu kan het nog! 

 

Sjaak Offermans 

 

Oekraïne 
 

Nu we aan het begin staan van het jaar 2024 is het al bijna twee jaar oorlog 

in Oekraïne. Intussen heeft het al vele mensenlevens gekost en is er veel 

ellende en verdriet aan beide kanten van het front. Want vergeet niet, dat ook 

van iedere soldaat die aan Russische zijde sneuvelt er een gezin, vrouw of 

moeder thuis in tranen is. Zij hebben deze oorlog net zo min gewild. En 

waarvoor allemaal? Het lijkt allemaal zo zinloos. Nog steeds zijn er ook 

duizenden mensen verdreven van huis en haard en verkeren in de grootste 

armoede. En toch horen we, en hebben we met eigen ogen mogen zien, dat 

daar ook heel mooie dingen gebeuren. Het evangelie wordt gedeeld. Mensen 

zijn er in hun narigheid en ellende ontvankelijk voor. Er komen mensen tot 

geloof en bekering. Hoe mooi is het om te zien en te horen dat de Heere daar 

ook nu werkt. Hij is aan tijd noch plaats gebonden. De kerkelijke gemeente 

in Berehove hoopt ook in 2024 door te gaan met het verstrekken van voedsel 

uit de gaarkeuken. Zij willen dat blijven doen zolang het nodig is. Niet alleen 

voedsel uit de gaarkeuken maar ook het geestelijke voedsel uit het Woord 

zal, zo de Heere wil, blijven klinken. Dagelijks na de maaltijd opent dominee 

Walik de Bijbel voor de vluchtelingen die veelal een onkerkelijke 

achtergrond hebben. Al deze dingen kunnen niet zonder de hulp en zegen 
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van de Heere en ook is daar de ondersteuning vanuit ons land  wel echt 

nodig, want zij kunnen dat niet alleen. Gelukkig mogen er nog steeds 

maandelijks transporten uit Nederland naar Berehove vertrekken. Niet alleen 

van ons uit maar ook uit Dirksland, Alblasserdam, Hendrik ido Ambacht, 

Buurmalsen, Lekkerkerk en meer andere plaatsen. De hulpverlening die wij 

vanuit onze gemeente mogen doen is slechts een druppel op een gloeiende 

plaat maar wordt wel zeer gewaardeerd. Daarom willen we dit ook graag 

voortzetten. Het is nog niet geheel zeker, maar mogelijk is er in het voorjaar 

opnieuw een vrachtwagen met chauffeurs beschikbaar. We wachten nog op 

de definitieve toezegging, u gaat hier nog van horen. In zo’n vrachtwagen 

kunnen wel héél veel levensmiddelen en goederen. Zo’n transport kost ook 

het nodige aan brandstof. Daar kun je best tegenaan hikken. Toch is iedere 

keer weer gebleken dat de Heere vaak op wonderlijke wijze deze transporten 

mogelijk maakt. Hij neigt de harten. Daarom doen we opnieuw vrijmoedig 

een beroep op u. Helpt u ons mee om dit mogelijk te maken? Dat kan door 

uw bijdrage te leveren in geld of in goederen maar zeker ook door uw gebed. 

Waar vooral behoefte aan is kunt u vinden op de website.  

www.stefanieinoekraine.nl/transporten Uw donatie kunt u storten op het 

nummer van de diaconie NL 76 INGB 0000 4088 65 o.v.v. Hulp Oekraïne.  

 

Jan Voorthuijzen & Nico Weerheim      

 

 Van de vertrouwenscommissie 

 

Beste gemeenteleden, 

Zouden vertrouwenspersonen nodig zijn in een christelijke gemeente? We 

zijn dankbaar dat we als gemeente in liefde aan elkaar verbonden zijn. 

Tegelijkertijd weten we dat we leven in de periode na de zondeval. Als we 

van dat laatste overtuigd zijn, dan weten we dat we niet beter zijn dan 

anderen. Zoals u op de website van de kerk en in de gemeentegids kunt 

lezen, heeft ook onze gemeente twee vertrouwenspersonen. U kunt ons 

benaderen als er (mogelijk) sprake is van grensoverschrijdend gedrag, zoals 

(seksueel) misbruik, pesten of discriminatie. 

Er zijn tal van plaatsen waar grensoverschrijdend gedrag plaats zou kunnen 

vinden. Denk aan verzorgingstehuizen (ouderenmishandeling), verenigingen 

van de kerk, binnen gezinnen en huwelijken of tijdens contactmomenten 

tussen gemeenteleden en ambtsdragers. 

Op 11 december heeft er een artikel gestaan in het RD met de titel: 

'Campagne: kijk niet weg van seksueel misbruik', in het kader van de 

campagne #durftezien. Dat is een oproep aan ons allemaal! Misschien 
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herkent u dit wel uit het artikel: 'Soms heb je gewoon te weinig om iets mee 

te kunnen, alleen een onderbuikgevoel. Een belangrijk uitgangspunt is: ben 

je innerlijk 

bereid om verantwoordelijkheid te nemen om te kijken wat je wél kunt 

doen!' Overleggen met ons als vertrouwenspersonen kan altijd, desnoods 

anoniem. Dit kan natuurlijk ook als het u of jouzelf betreft. 

 

Hartelijke groet, 

Marlena Hamelink en Robbert Bouwmeester 

 

 

Ons kerkblad “Om vriend en broed’ren” 
 

Nu het jaar 2024 weer begonnen is, willen we u verzoeken om het 

abonnementsgeld voor 2024 betreffende ons kerkblad over te maken. 

Vanwege de gestegen prijzen voor het drukwerk en verzenden, is de prijs 

voor dit jaar € 20,00 voor degenen die zich op het kerkblad hebben 

geabonneerd. Als u het blad in het vervolg niet meer wenst te ontvangen, 

stuur dan even een berichtje naar de administrateur. 

J.A. van Voorden, Brahmsstraat 136, 2901 JE Capelle aan den IJssel. 

Tel. 010 - 437 20 75 of per e-mail: j.a.vanvoorden@kliksafe.nl 

Wilt u a.u.b. voor 1 februari 2024 het abonnementsgeld overmaken op 

rekeningnummer NL59 INGB 00031 53 010 t.n.v. penn. Chr. Ger. Kerk 

Rotterdam-Kralingen, Brahmsstraat 136, 2901 JE Capelle aan den IJssel. 

 

 

 

Open dagen Driestar en Wartburg 
 

Ontdek de nieuwe school van uw kind!  
Kom naar één van de open dagen van de scholen van Scholengroep 

Driestar-Wartburg  
De overstap van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is best wel 

spannend. Voor uw zoon of dochter, maar natuurlijk ook voor u. Daarom is 

het fijn om van tevoren rond te kunnen kijken en te ontdekken hoe het op 

onze school is. We nodigen u en uw kind van harte uit voor de open dagen 

van onze scholen. Er is plaats voor feestelijke ontmoetingen en bij alle 

vakken kan een kijkje worden genomen. De docenten geven graag antwoord 

op uw vragen.  
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Als Scholengroep bieden wij alle soorten onderwijs aan: van 

praktijkonderwijs en vmbo tot vwo en tto. Daarnaast krijgt uw kind goed 

onderwijs in een veilige, christelijke omgeving. En dat natuurlijk met de 

aandacht en begeleiding die elke jongere nodig heeft.  

Kijk voor alle data op www.driestarwartburg.nl/bezoek-onze-school/  

 

 

Uit het leven van Stefanie de Wildt 
 

Zeven jaar geleden zorgde een werkvakantie voor een omslag in het 

leven van Stefanie de Wildt. Na veel worstelingen en gebed zegde ze 

haar baan in Nederland op, verliet haar familie en vestigde ze zich in 

Oekraïne. inmiddels woont ze er al ruim zes jaar, is ze getrouwd met 

Yura en moeder van een prachtige dochter.  

 

Ik, Stefanie de Wildt, geboren op 11 januari 1992 en opgegroeid in een 

christelijk gezin. Tot ongeveer mijn 20
ste

 ging ik mee met mijn ouders in Oud 

Alblas naar de Hervormde kerk, wat later de PKN is geworden.  

Rond mijn 14
de

 levensjaar leefde ik dicht bij de Heere. Niet dat ik de Heere 

al persoonlijk mocht kennen. De relatie en gemeenschap met de Heere was 

soms zo sterk dat het net was of ik ‘bijna bekeerd’ was. Ik weet wel, dat dit 

niet bestaat ‘bijna bekeerd zijn’. Je bent bekeerd of niet. Maar ik herinner mij 

die tijd, als dat ik heel dicht bij de Heere heb mogen leven. Maar de duivel 

zat ook niet stil… Er waren soms zware aanvechtingen. Dan lag ik ‘s avonds 

op mijn knieën en wilde ik bidden, maar dan kneep de duivel mijn keel dicht 

zodat ik geen woord kon uitbrengen. Het waren soms zware worstelingen.  

In deze periode sprak de Heere ook tot mij dat ik de armen en nooddruftige 

moest helpen. Tekst uit Spreuken 31:20  Zij breidt haar handpalm uit tot den 

ellendige; en zij steekt haar handen uit tot den nooddruftige. 

Ik durfde dit tegen niemand te vertellen. Want ik dacht, als ik het bekend 

maak dan moet ik deze tekst ook nog gaan vervullen en dat kan ik helemaal 

niet. Zelfs tegen mijn vriend (waarmee ik verkering had van mijn 16
e
  tot 18

e
  

jaar) vertelde ik het niet. 

Maar steeds kwam deze tekst weer terug, of de Heere mij er steeds aan wilde 

herinneren. Maar ik was niet gehoorzaam aan de Heere. Op mijn 18
e
 ging 

mijn verkering uit. Ik was hier heel lang van slag van. Ik begreep van binnen 

wel, waarom ik in Nederland dus niet kon trouwen en daar een gezin 

stichten. Ik moest de Heere dienen in een ander land, zo begreep ik van de 

Heere.  
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In het jaar 2015 vertelde ik de tekst uit Spreuken 31 voor het eerst aan mijn 

moeder. Ik zei dat ik op zoek zou gaan naar een werkvakantie in het 

buitenland. En zo ging ik in de zomer van 2015 voor 3 weken naar Zuid-

Afrika. Ik hielp daar de dak en thuislozen, bezocht kindertehuizen en hielp 

jongeren in nood. Het was een mooie reis en een mooie ervaring. En…. 

dacht hiermee ‘mijn missie’ volbracht te hebben. Maar de Heere liet al snel 

zien dat dit het niet was waar Hij mij voor geroepen had. Dus het andere jaar, 

in de zomer van 2016, zou ik voor 3 weken op werkvakantie naar Oekraïne 

gaan. Liefde en aandacht geven aan de kinderen in het ziekenhuis die daar 

achtergelaten zijn door hun ouders. In de eerste week van mijn werkvakantie 

in Oekraïne was ik vastbesloten om daar niet te blijven. Ik zei steeds tegen 

mezelf: Ik heb zoveel familie, fijn werk en zoveel mensen die van mij 

houden, ik zou nooit in een ander land kunnen wonen. Dat anderen dat 

kunnen, maar ik niet.  

Toen zei iemand uit Oekraïne tegen mij, maar als jij terug gaat naar 

Nederland kunnen deze kinderen jouw liefde niet meer krijgen. Maar als jij 

hier komt wonen, dán krijgen zij jouw liefde, en jouw familie kan dan 

evenzogoed van jou houden. Ja, deze woorden zetten mij aan het denken. En 

zo kwam de tekst uit Spreuken 31 weer boven.  

Een week lang heb ik geworsteld gebeden en uit de bijbel gelezen. Tot 3x toe 

liet de Heere de geschiedenis aan mij zien van Jacob die worstelde met God. 

Jacob zei: Ik laat U niet gaan, tenzij U mij zegent. Toen wist ik, dat ik kon 

gaan en Hij mij zou zegenen in Oekraïne.  

Ik vertelde via de telefoon mijn ouders dat ik naar Oekraïne zou verhuizen. 

Dit was een grote schok voor hen. Bij terugkomst van mijn werkvakantie 

wilde ik het iedereen vertellen, maar iedereen leek het al te weten. Officieel 

wisten ze het niet, maar ze gingen er allemaal vanuit dat ik in Oekraïne zou 

‘blijven hangen’. Ik was nog maar 1 dag terug in Nederland en vroeg toen 

om een bevestiging aan de Heere, voor het besluit om in Oekraïne te gaan 

wonen en dienen. Het was zondag die dag, en ik bad of de dominee zou 

preken over Paulus die aan de andere kant van het water een man zag staan 

en riep: ‘’Kom over en help ons’’.       

Maar, zo bad ik tot de Heere, als de dominee dit niet zou preken, dan zou ik 

evenwel gaan. Ik vroeg meer om een bevestiging. De dominee was al een 

half uur aan het preken, hij preekte over heel iets anders, en opeens zei hij: 

‘’Kom over en help ons”! Ik was letterlijk verwonderd hoe de Heere zo 

duidelijk een bevestiging had gegeven.  

Ik begreep toen nog niet, dat ik de bevestiging toen nog niet nodig had, maar 

later na 2 jaar wel.  
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Mijn werk in het ziekenhuis van Berehove (Oekraïne) zou stoppen en ik 

kwam voor een keuze, naar Nederland of een andere bediening. Maar door 

de bevestiging die de Heere mij 2 jaar daar voor gaf, was er voor mij geen 

twijfel; mijn bediening ligt hier in Oekraïne.     

( wordt vervolgd) 
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