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67e jaargang no.8        april 2024 

Meditatie 
 

Van Cefas gezien! 
 

En dat Hij is van Cefas gezien. (1 Korinthe 15:5a,) 

 
Na Zijn opstanding is de Heere Jezus velen verschenen. Van verschillende 

verschijningen vinden we in de Bijbel een duidelijk verslag hoe Christus dat 

deed en welke vrucht dat gaf in de harten van degenen aan wie Hij 

verscheen. Denk aan de vrouwen bij het graf, aan Maria Magdalena, aan de 

Emmaüsgangers, aan Thomas en aan de discipelen. 

Maar toch vinden we niet van álle verschijningen een uitgebreid verslag. 

Blijkbaar vond de Heilige Geest dat niet bij iedereen nodig. Een van hen is 

Simon Petrus, van wie we wel heel duidelijke weten dat de Heere Zich 

persoonlijk aan hem openbaarde na Zijn opstanding maar waarvan we niet 

meer vinden dan een eenvoudige en korte mededeling. Weliswaar twee keer. 

Eén keer in Lukas 24:34 en later heeft Paulus aan de Korinthiërs geschreven 

dat Christus van Cefas is gezien. 

 

Wat moet dat geweest zijn voor Simon Petrus?  

Tot drie keer toe had hij zijn lieve Meester verloochend. Daarmee had hij 

gezegd: Ik ken Hem niet…, ik hoor niet bij Hem…, Hij is een Vreemde voor 

mij… 

Ja bij de derde keer heeft hij zijn woorden kracht bijgezet door te vloeken en 

te zweren. Toen kraaide de haan voor de tweede keer. Toen kreeg Petrus de 

woorden van Christus in herinnering, ja toen had hij naar Christus gekeken 

en Hij had hem áángekeken! 

Op een zeer indringende manier. En wat zag Petrus toen? Liefde…, 

opzoekende zondaarsliefde…, maar ook gekrenkte liefde…! 

Toen brak zijn ziel. Dat doorwondde zijn hart.  En naar buiten gaande 

weende hij bitterlijk. 

Weet u wat er van Petrus overbleef? Een grote zondaar met schuld! 

Bent u dat ook al geworden? Want zó werkt de Heilige Geest om plaats te 

maken voor Christus. Hoe zou een zondaar ooit kunnen verstaan waarom 

Christus lijden en sterven moest? Hoe zou een zondaar ooit Christus nodig 

leren krijgen als de opgestane Levensvorst? 

Simon was weer een grote zondaar geworden en hij wist niet meer hoe het 

ooit goed kon komen tussen de Heere en hem. 
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Hij was Jezus kwijt. Die was gestorven. Die lag in het graf. 

 

En tóch…, toch heeft Simon Christus weer gevonden. Hoe dan? Omdat de 

opgestane Christus Símon had opgezocht. 

Er kwam een ontmoeting tot stand tussen de Heere, de Kurios, Degene Die 

met Zijn dierbaar bloed Petrus tot Zijn eigendom had gemaakt…, én Simon, 

de onverbeterlijke zondaar in zichzelf, die werkelijk álle rechten verloren 

had om nog zalig te worden, die wel het meest Christus’ lijden verzwaard 

had met zijn verloochening! 

Hij, de Heere, zocht Petrus, die niet verder meer kon komen als een 

schuldige Simon! 

Toen kreeg Petrus het grote wonder te beleven, dat ook die ene moordenaar 

leerde verstaan: Hij met mij. 

In de eenzaamheid, waar niemand bij was, bleven er twee over: de Heere en 

Simon! Toen werd het Pasen voor Simon!  

 

Wat kwam de Heere doen toen Hij Simon opzocht?  

Hij kwam wegnemen wat er tussen Simon en Hem in lag! Wat dan? Zijn 

schuld! Niet alleen de schuld die Simon gemaakt had met de zware zonden 

van zijn verloochening, maar van de schuld van ál zijn zonden. 

’t Is met Simon gegaan zoals ook eens met David in het Oude Testament, 

van wie we de zwarte bladzijden kennen dat hij na ontvangen genade zo diep 

gevallen is in de zonden met Bathseba. En waar had deze diepe val David 

gebracht? 

 

’t Is niet alleen dit kwaad, dat roept om straf; 

neen, ’k ben in ongerechtigheid geboren; 

 

Kijk en nu heeft Simon Petrus daar zo’n diep inzicht in gekregen en dat deed 

hem zo bitter wenen. Maar hij kon onmogelijk met zijn tranen de zonden en 

schuld wegwassen. Echter, wat Simon nooit meer kon, kon Christus wel. 

Zijn zonden vergéven! Dat was de rijke vrucht van Zijn kruisdood! Dat 

kwam de opgestane Heere nu aan Zijn Simon verklaren én schenken! 

Simon heeft in die tere ogenblikken, waarvan we verder niets vinden in de 

Schrift, onderwijs gekregen over iets dat hij eerder nog nooit gezien had. 

Wat was dat dan? 

Dat Christus zijn schuld op Zich genomen had en zó ter dood veroordeeld 

moest worden voor Simon. Ja Christus heeft als het Lam van God zijn 

zonden wéggedragen en gehecht aan het vloekhout des kruises. Dat kostte 

Hem Zijn leven. Dat kostte Hem Zijn bloed. 
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Dat heeft de Heere aan Simon verklaard toen ze onder vier ogen waren. Toen 

heeft Christus tegen Simon gezegd: Simon, je weet toch dat er zonder 

bloedstorting geen vergeving mogelijk is. Je weet toch dat het recht van Mijn 

Vader betaling eist voor de schuld. Nu dat heb Ik gedaan, Simon, ook voor u! 

Ik ben het Lam Gods! Ik ben het vlekkeloze Lam dat ter slachting is geleid 

voor u! En daarom zijn je zonden op grond van Mijn bloed voor eeuwig 

vergeven. Dat zegt Mijn Vader tot u! 

Hoe ik dat weet, gemeente? Uit het getuigenis dat Petrus later zelf gaf in zijn 

eerste zendbrief: Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of 

goud, verlost zijt uit uw ijdelen wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, 

maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en 

onbevlekt Lam. 

Toen paste Gods Geest de rijke vrucht van Christus’ bloed toe in zijn 

schuldige ziel en aanklagend geweten. Ook daarvan schreef hij in zijn brief, 

namelijk over de besprenging van het bloed van de Heere Jezus.  

Ach…, toen Simon dat uit de mond des Heeren hoorde, is hij neergezonken 

aan Zijn voeten en is hij gaan zingen met een gebroken stem: 

 

Zo hoog Zijn troon moog’ boven d’ aarde wezen, 

Zo groot is ook voor allen die Hem vrezen, 

De gunst waarmee Hij hen wil gadeslaan. 

Zo ver het west verwijderd is van ’t oosten, 

Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten, 

Van ons de schuld en zonden weggedaan. 

 

Ziet u ook zo uit naar Zijn komst? Wie ís het die rust noch vrede heeft 

gevonden, vanwege de zonden, die zo terneer drukken? Wie is het die voor 

God de Rechter niet meer kan bestaan? 

In de prediking van het Evangelie verschijnt de opgestane Heere aan u, arme 

zondaar! 

Hij laat Zijn stem horen: Ziet hier ben Ik! Ziet hier ben Ik! Ik ben nú 

gekomen! 

Ja Ik ben het écht! Ik leef en gij zult leven! Ik ben dood geweest! Ik heb uw 

zonden weggedragen! Ik heb aan Gods recht voldaan! Ik heb Gods toorn 

gestild! 

Kom, zie Mijn ogen, zie Mij aan! Ik kom u vertroosten in al uw zielsverdriet! 

Ik kom namens Mijn Vader u verkondigen dat al uw zonden vergeven zijn! 

Door Mijn bloed heeft Mijn Vader verzoening gevonden!  

Ds. J. de Bruin 
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Diensten des Woords 
 

maandag   1 april 2024 10.00 uur 2
e
 Paasdag ds. H. Roelofsen 

zondag      7 april 2024 10.00 & 16.30 uur  ds. J. de Bruin 

woensdag  10 april 2024 19.45 uur Bijbellezing ds. J. de Bruin 

zondag  14 april 2024 10.00 & 16.30 uur ds. J. de Bruin 

zondag  21 april 2024 10.00 & 16.30 uur ds. J. de Bruin 

zondag  28 april 2024 10.00 & 16.30 uur ds. J. de Bruin 

woensdag   1 mei   2024 19.45 uur Bijbellezing ds. J. de Bruin 

zondag     5 mei   2024 10.00 & 16.30 uur  ds. J. de Bruin 

donderdag   9 mei   2024 10.00 uur Hemelvaartsdag ds. J. de Bruin 

 

Uit de pastorie 
 

Zeven bloedstortingen 

Inmiddels hebben we de zeven bloedstortingen waar Isaäc Ambrosius (1604-

1664) eens over sprak naar aanleiding van Jesaja 63:2, mogen overdenken. 

Na de eerste en tweede bloedstorting bij de besnijdenis en in de hof van 

Gethsémané hoorden we van de doornenkroon, Zijn wangen, Zijn geseling, 

Zijn kruisiging en de wond in Zijn zijde. 

Heeft Hij in al die bloedstortingen niet geschitterd als de Bloedbruidegom 

van Zijn Kerk?  

Wat is de vrucht voor u en jou geweest onder deze lijdenspreken? 

Zalig de mens, die met Thomas leerde zien in de littekenen van de Borg en 

die met hem door het geloof mocht getuigen: Mijn Heere en mijn God! 

Wat was het treffend in deze lijdenstijd vanuit de Catechismus ook stil te 

staan bij het sacrament van het Heilig Avondmaal. Het Avondmaal, dat ook 

weer bediend mocht worden. 

Wat heeft de Heere weer veel gegeven! 

Laat het ons gedurige gebed mogen zijn en worden, wat Habakuk bad: 

HEERE, als ik Uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd; Uw werk, o HEERE, 

behoud dat in het leven in het midden der jaren, maak het bekend in het 

midden der jaren; in den toorn gedenk des ontfermens. 

 

Ontmoetingsdag Bewaar het pand 

Op zaterdag 6 april zal in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Werkendam 

weer een ontmoetingsdag van onze stichting Bewaar het pand plaatsvinden. 

Het thema voor die dag is ‘De HEERE regeert’. De sprekers op die dag zijn 

ds. W.E. Klaver (Meerkerk). Hij hoopt te spreken over de regering van de 
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HEERE over de wereld. Ds. A.A. Egas (Damwoude) spreekt over Gods 

regering over de Kerk. En ds. K. Hoefnagel (Sliedrecht) en ds. K. Visser 

(Driebergen) spreken resp. over de regering van de HEERE over Israël en 

Gods kinderen. 

Indien u en jij in de gelegenheid bent, kom dan naar deze ontmoetingsdag. 

De diensten beginnen om 10.30 en 14.00 uur. 

 

Tenslotte 

Na Goede Vrijdag volgde Pasen. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij heeft 

gezegd: Ik leef en gij zult leven! Wat kan ik u anders toewensen dan de 

levendmakende Geest Die van de Vader en de Zoon uitgaat? Opdat in de 

gemeente Zijn Koninkrijk uitgebreid mag worden en Gods kinderen meer en 

meer onderwezen worden en openbaar mogen komen als leesbare brieven 

van Christus. 

 

Ontvang een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw en kinderen, 

 

Uw en jouw ds. J. de Bruin 

 

Kerktelefoon donderdagavond 19.30 uur 

 

donderdag   4 april Prof. A. Baars Mattheüs 4: 1-4 

woensdag  10 april ds. J. de Bruin Bijbellezing 

donderdag 11 april  ds. H. Roelofsen Daniël 2: 31-49  

donderdag 18 april  ds. K. Visser Johannes 16: 33b 

donderdag 25 april ds. M. Baan Lukas 8: 45a 

woensdag    1 mei  ds. J. de Bruin Bijbellezing 

donderdag   2 mei  ds. A.J.T. Ruis Numeri 6: 24-26 

 

Overzicht van de collectebonnen die beschikbaar zijn 

 

1 vel van 20 x € 0,20 = €     4,00  

1 vel van 20 x € 0,50 = €   10,00  

1 vel van 20 x € 1,00 = €   20,00  

1 vel van 20 x € 2,00 = €   40,00  

1 vel van 20 x € 5,00 = € 100,00  
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De drie ambten van Christus (11) 
 

De priesterlijke bediening in de kennis van de ellende (II) 

 

DE HOGEPRIESTER CHRISTUS. 

 

De ontdekking die plaatsvindt in het zondaarshart –hetzij op schokkende 

wijze, hetzij geleidelijk aan- is een priesterlijke zegen als verhoring van 

Christus voorbede op grond van Zijn offer. En dát is juist het geheim: 

Christus’ gebed als Priester op grond van Zijn bloed! 

Om dat helder te krijgen slaan we even Zacharia 3 open. Daar ontmoeten we 

ook een gearresteerde zondaar, Jozua, die voor de HEERE gedaagd is met 

vuile kleding aan. Het beeld van een schuldige, strafwaardige zondaar. De 

satan vuurt zijn aanklachten af en dat zal Jozua in zijn geweten ook hebben 

toegestemd. Hoe kwam het toch dat Jozua niet in wanhoop omkwam? Omdat 

de Engel des HEEREN ook in die rechtszitting aanwezig is. Dat is Hij altijd! 

Dus als een zondaar met de heilige en rechtvaardige God van doen krijgt en 

zichzelf leert zien in de spiegel van Gods Wet is Christus nabij. Nee, die is 

nog verborgen, maar Hij is er wel! Hoe? Als Priester! En al ziet de ontdekte 

zondaar Hem niet, God de Rechter ziet Hem wel. Wisse beschrijft dat zo 

mooi: ‘Als God de Vader dus optreedt om de gerichtshandelingen als 

Rechter aan te vangen, is die Rechter als het ware reeds beïnvloed. Christus 

is daarbij tegenwoordig. 

Christus heeft als Priester deze ontdekking verdiend en daarom heeft deze 

ontdekking ‘geen verdoemend, maar een behoudende en zaligmakend 

karakter’.  

In die ontdekking gaan daarom het recht van God en de liefde van God 

samen op. Ontdekking is naar Gods recht, maar dat doet de HEERE uit 

liefde. Hij heeft Zijn volk toch liefgehad met een eeuwige liefde? Dáárom 

trok Hij toch? Nu dáárom ontdekt Hij ook! Uit liefde! Daarom komen ze niet 

om! Want de Zoon van Zijn liefde staat erbij! Die pleit dan al voor het 

behoud van deze zondaar. Daarom komt de ontdekte zondaar niet om en zal 

hij niet in wanhoop ten onder gaan.  

En al kan zo’n ontdekte zondaar het allemaal niet zo onder woorden brengen 

en ligt het alles nog in nevelen gehuld, toch zijn er vruchten waarneembaar 

in de ziel van de aanwezigheid van Christus als Priester in de ontdekking. 

 

VRUCHTEN VAN CHRISTUS’ PRIESTERLIJKE BEDIENING IN DE ONTDEKKING. 
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In de ontdekking komt openbaar dat er een band gekomen is met Christus op 

een verborgen wijze door Zijn Geest. Ze zijn immers levend gemaakt met 

Christus en daardoor Zijn zalving deelachtig. Ook dat ligt allemaal 

verborgen en zal door de verdere leiding van de Heere wel duidelijker gaan 

worden.  

Allereerst krijgen ontdekte zondaren deel aan het offer van Christus, doordat 

ze ‘niet gaan afdingen op de noodzakelijkheid en de diepgang van de 

ontdekking’. Door Christus verborgen werk als Priester leren ze zich over te 

geven aan de realiteit en leren ze de zonde, schuld en straf zich toe-eigenen. 

Dat is een offer! De HEERE is recht, in al Zijn weg en werk.  

Wisse wijst op het grote verschil tussen een eeuwig verloren zondaar die in 

de eeuwige rampzaligheid ook Gods recht zal toestemmen, maar dat zal 

gepaard gaan met het vloeken van God!  Maar dat zal bij de zaligmakende 

ontdekking, waar Christus bij aanwezig is als Priester, zo niet zijn! Daar 

komt een buigen, een toevallen, het mee-eens-zijn van de ontdekking. Ja dat 

zal zelfs leiden tot het gebed om meerdere ontdekking. Overtuiging is 

overbuiging geworden en daarin hebben ze de eer van God op het oog! Nee, 

dan kun je niets meer worden ook met je ontdekking. Het is een ontdekking 

die voortkomt uit Christus. Zijn overgave wordt mijn overgave! Zijn tranen 

worden mijn tranen! Zijn offer wordt mijn offer! Niet als betaalmiddel, maar 

als vrucht! 

Daarom zijn de tranen die in de ontdekking vloeien, zoete tranen…, 

liefdestranen… Wisse schrijft:  Het is een smart, waarin God in Christus 

aanwezig is. 

In zo’n ontdekking wordt al gevoeld dat God de zondaar toch niet zal doden, 

ook al is er nog geen verlossing gekomen. 

Wel openbaart zich een tweede priesterlijke vrucht: het gebed, dat 

voortvloeit uit Christus’ voorbede. Job had daar ook kennis aan gekregen, 

toen hij zei: mijn Rechter zal ik om genade bidden.  

Zie het ook bij die tollenaar in de tempel. Wat bad hij? O God wees mij de 

zondaar genadig. Een gebed in de ontdekking, dat voortvloeit uit Christus 

als Priester. Ja dan kan het zijn dat het onderwijs wat de Heere vanaf de 

kinderjaren gaf gaat spreken en stof wordt om te bidden. Al verstaat u het 

allemaal nog niet zo. Zo zal het met die tollenaar ook geweest zijn. 

Als hij smeekt om genade voor zo’n grote zondaar, dan zegt hij eigenlijk: O 

God wees met mij de zondaar verzoend. O God wees voor mij een 

verzoendeksel. 

Deze smekende tollenaar was niet voor het eerst in de tempel. Regelmatig 

was hij daar gekomen. En wat zag hij in de tempel? Het brandofferaltaar 

waar dagelijks vele offers werden gebracht. En door het woord en de leiding 
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van de Heilige Geest waren zijn ogen er voor geopend, dat hij zelf een plaats 

op dat altaar had verdiend, maar wat was het een wonder geworden dat hij 

altijd maar weer mocht zien dat niet hij op het altaar geofferd werd, maar dat 

een ander, namelijk een dier in zijn plaats geofferd werd. En door het 

onderwijs des Heeren wist deze arme man wat dát betekende! Heel dat offer 

wees heen naar het Lam Gods dat de zonde der wereld zou wegnemen. O ja, 

hij had het dikwijls gezien, maar…. o die grote vraag, die brandende vraag…  

Is het ook voor mij? Hij had zelf daarvan de vrucht nog niet beleefd. En 

zolang dat niet gebeurd is, blijft de onrust het geweten plagen.  

De Geest zal een ontdekte zondaar toch niet laten rusten voordat hij tot 

Christus gebracht is. En dáár zál hij komen. Daar staat Christus Zelf voor in. 

Daarom zal Hij in de ontdekking Zijn Kerk niet begeven en niet verlaten. Ja, 

‘deze gerechtelijke behandeling van God met de ziel is een handeling die 

gedragen wordt in de Borghanden van Jezus, de verzoenende Hogepriester’. 

 

Data om te onthouden  
  

  2 april  Gemeenteavond i.v.m Convent bespreking, aanvang 19.45 uur 

  3 april  Vrouwenvereniging, aanvang 10.00 uur in de kerk 

  3 april  Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur 

  6 april  Bewaar het pand te Werkendam, aanvang 10.30 en 14.00 uur 

10 april  Bijbellezing in de kerk, aanvang 19.45 uur, Hebreeën 11: 21 

14 april  Zondagsschool, na de morgendienst 

14 april  JV – 16, na de middagdienst preekbespreking 

17 april  Bijbelkring Jongvolwassenen, aanvang 20.00 uur  

22 april  Ledenvergadering, aanvang 19.45 uur  

24 april  Brakelavond, aanvang 19.45 uur 

28 april  Zondagsschool, na de morgendienst 

   1 mei  Bijbellezing in de kerk, aanvang 19.45 uur, Hebreeën 11: 22 

 

Collecterooster april  
 

datum  1e collecte  2e collecte 3e collecte 

  7 april 2024 eredienst ond. kerk & pastorie algemene kosten kerk 

14 april 2024 eredienst  diaconie algemene kosten kerk 

21 april 2024 eredienst diaconie algemene kosten kerk 

28 april 2024 eredienst diaconie algemene kosten kerk 

  5 mei  2024 eredienst ond. kerk & pastorie    algemene kosten kerk 

  9 mei  2024 eredienst Stichting Stephanos          Hemelvaartsdag 
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Schoonmaakrooster kerkgebouw april 2024  
 
Week 14   1 april -    6 april Corrie / Elisabeth / Bertine 

Week 15   8 april -  13 april Machteld / Jacomine / Jolijn 

Week 16 15 april -  20 april Marije / Esther / Annelies v. D. 

Week 17 22 april -  27 april Marlena / Joke / Cobie 

Week 18 29 april -    4 mei Geke / Willemieke / Regina 

Week 19   6 mei  -  11 mei Marjan / Anneke / Annelies S. 

 

Crèche  
 

  7 april Jacomiene en Tamar 

14 april Maaike en Myrthe 

21 april Willemijn en Anne-Mirthe 

28 april Machteld en Leonore 

  5 mei  Willemieke en Sabine 

 

Vriendelijke groet, Maaike Jongenelen  

 

Zondagsschool “Timotheüs” 
 

Beste kinderen van de zondagsschool, 

 

Het is nu net Goede Vrijdag en Pasen geweest, waarbij we hebben nagedacht  

hoe de Heere Jezus heeft moeten lijden en sterven aan het kruis, maar ook 

weer op mocht staan! Bij de bijeenkomsten van de zondagsschool hebben we 

nagedacht over de gebeurtenissen daarvoor, kunnen jullie het je nog 

herinneren? Bij de jongste en oudste groep is het gegaan over de 

verloochening van de Heere Jezus door Petrus. Bij de middelste groep 

hebben we stilgestaan bij de gang van de Heere Jezus vanaf Pilatus naar de 

heuvel Golgotha. 

In april hopen we op 14 april en op 28 april samen te komen. Ook hopen we 

op zaterdag 13 april met een groep naar het kinderappèl te gaan in de 

Bethelkerk in Sliedrecht. Het zal dan gaan over de zendingsreizen van 

Paulus. 

Tenslotte hoopt Walter in april jarig te zijn. Alvast een hele fijne verjaardag 

en Gods zegen gewenst! 

 

Groeten van alle juffen en meesters van de zondagsschool.  
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Jeugdvereniging -16 “Jonathan” 
 

Ha jongens en meiden, 

In de afgelopen maand zijn we met elkaar verder gegaan met het Bijbelboek 

Jozua.  

Op zondag 14 april na de middagdienst hopen we preekbespreking te 

houden. Alle jongeren van 12 t/m 16 jaar zijn welkom! Vergeet niet om je 

brood mee te nemen!  

Zaterdag 20 april is het jeugdappel van de LCJ voor jongeren  in Nijkerk.  

Het thema is:  Past God in jouw hokje?  Ds. R. de Jong hoopt ons hier meer 

over te vertellen. Daarna willen we met de jeugdvereniging-16  van de 

gemeente van Elburg een gezamenlijke activiteit doen. Verdere informatie 

over deze dag volgt nog via de app. 

Als afsluiting van het verenigingsseizoen hopen  we weer met elkaar op 

kamp te gaan op Hemelvaartsdag ( 9 en 10 mei). Zet dit alvast in je agenda. 

Verdere informatie over jv-kamp volgt ook later nog.  

We zien er naar uit om jullie weer te ontmoeten! 

Hartelijke groet, Jaco, Mark en Eunice  

 

Jeugdvereniging +16 “Benjamin” 
 
Beste jongeren, 

De afgelopen maand hebben we weer twee mooie avonden gehad met elkaar. 

We hebben nagedacht over het gebed van Salomo en van Hizkia. Beide 

begonnen hun gebed met het prijzen van God, ondanks hun omstandigheden. 

Dit is zeker iets waar wij ook van kunnen leren.  

In april hopen we samen te komen op de 14
e
. Deze avond zal Thom een 

inleiding houden over het tweede gebed van Hizkia. De avond op de 28
e
 

vervalt, maar de week erna is er een preekbespreking. Ook hopen we in april 

bezoekjes bij de 75+ers van de gemeente te brengen. 

 

Hartelijke groet, Anne-Mirte de Groot 

 

Van de vrouwenvereniging “Martha” 
 
Ook in maart kwamen we als vrouwenvereniging weer bij elkaar om 

Bijbelstudie te doen. We bespraken Bijbelstudie 4 uit het boekje 

“Vergeving”. Dit boekje handelt over Psalm 130 en we stonden vooral stil 

bij “Gods ogen”. De Heere aanschouwt uit de hemel de ongerechtigheden. 
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Dit doet Hij met toorn, maar ook met mededogen. Zijn ogen doorlopen de 

hele aarde. Mogen we al door genade weten dat Christus onze zonden 

aanwees, maar ook de toorn heeft weggedragen? Zoals Hij zei tegen de 

vrouw op overspel gegrepen: Ga heen, en zondig niet meer. Maar ook na 

ontvangen genade moeten we niet verslappen, maar tegen de 

ongerechtigheden blijven strijden. De aarde blijft soms trekken als een 

magneet, maar zijn wij standvastig en strijden we tegen de verleidingen van 

de zonden? 

Op D.V. 3 april komen we weer samen en hopen we Bijbelstudie 5 te 

bespreken. Deze handelt over zondebesef en zelfveroordeling. Dit is nodig 

om waarde te leren zien in Christus’ offer. 

Op D.V. 15 mei hopen we Bijbelstudie 6 te bespreken. 

Op D.V 5 juni staat ons jaarlijks uitje gepland. 

 

Hartelijk welkom op onze bijeenkomsten. 

Marjan en Elselien 

 

 

Bijbelkring Jongvolwassenen 
 

Ha allemaal, 

 

In maart hadden we weer een mooie Bijbelkring bij Maaike en Cornelis 

thuis. We hebben samen nagedacht over Prediker 9. In april hopen we op 

D.V. woensdag 17 april bij elkaar te komen. We zijn dan welkom bij Willem 

Maarten en Jacomiene. Zij wonen aan de Graaf Arnulfstraat 44 in 

Vlaardingen. We zijn alweer aangekomen bij het een na laatste hoofdstuk 

van Prediker, Prediker 10. Lees als voorbereiding ook hoofdstuk 17 uit het 

bijbelstudieboekje. 

 

Tot dan! 

Hartelijke groet, 

Arjan en Elise 

 

Ouderencontactgroep  
  
Ouderencontactgroep wordt Commissie ZorgSaam 
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Afgelopen maand werd er weer een bijeenkomst georganiseerd in het zaaltje 

in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het was een gezellige bijeenkomst, waar 

volop ruimte was voor ontmoeting en gezelligheid. Ds. De Bruin opende de 

bijeenkomst uit Johannes…. Na de opening kreeg Jaco Alderliesten het 

woord en heeft veel en enthousiast verteld over de rootsreis naar Bolivia die 

familie Alderliesten in de zomer van 2022 maakte. Wat was het een 

indrukwekkende reis en wat is het een bijzonder land. De tijd was haast te 

kort. Tussen het “Boliviaanse” verhaal door hadden we een heerlijke 

“Hollandse” lunch met pannenkoeken en poffertjes. 

 

Daarnaast hebben we iets verteld van de commissie ZorgSaam. Onder die 

naam wil de ouderencontactgroep verder gaan. Het werk wat we deden blijft 

bestaan, maar daarnaast willen we uitdrukkelijker gestalte geven aan het  

'Samen zorgen voor elkaar', een goede christelijke gewoonte. 

In onze gemeente is een groep vrijwilligers actief die ondersteunt in 

allerhande zaken als er hulp nodig is. U kunt denken aan een maaltijd koken, 

het rijden naar afspraken in het ziekenhuis of huishoudelijke taken na een 

behandeling. Bij een hulpvraag wordt in overleg gekeken wat mogelijk en 

haalbaar is om binnen de gemeente te bieden.  

Naast deze hulp bezoeken vrijwilligers de ouderen in onze gemeente en 

gemeenteleden die bijvoorbeeld langere tijd niet meer naar de kerk kunnen 

komen. Ook voorziet de commissie in het onderhouden van onderlinge 

contacten in de vorm van contactmiddagen. 

Op DV 25 juni staat het jaarlijkse uitje gepland. Hierover wordt u op een 

later tijdstip geïnformeerd. 

 

Hartelijke groet,  

Machteld en Elselien 

 

Evangelisatie  
 

Veel straten in de buurt van onze kerk dragen namen uit de Bijbel, genoemd 

naar plaatsen uit het land Israël. 

Ondanks dat we al enkele jaren mogen evangeliseren in de Lusthofstraat, 

heeft niemand van ons zich ooit gerealiseerd dat deze straatnaam verwijst 

naar het paradijs. De Hof van Eden wordt ook wel “Lusthof” genoemd.  

Het trof me, dat God na de zondeval, ja nadat God de mens de toegang tot 

die Lusthof ontzegde en liet bewaken door een engel met een vlammend 

zwaard, dat het daar niet ophield. Want wat een wonder, de dood verdiend, 
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God verlaten, maar…….. God heeft de mens niét verlaten. En o wonder, Hij  

zoekt ze ook in 2024 in de Lusthof-straat nog op met het evangelie van 

redding en eeuwig leven.  

Uit de ontmoetingen in de Lusthofstraat zien we dat we inderdaad te maken 

hebben met gevallen mensen die God de rug hebben toegekeerd. De meeste 

mensen willen niet van God weten, zelfs vaak niet eens in gesprek gaan. 

Zelfs ook de bloem die we gratis uitdeelden willen ze vaak niet aannemen. 

Dan krijgen we soortgelijke opmerkingen zoals een man die zei “God bestaat 

toch niet. Kijk eens om je heen man, wat een ellende, wat een zooitje op de 

wereld. Als er al een God bestaat, dan is Hij zeker niet almachtig en wil ik 

niet in Hem geloven”. Of die Moslimvrouw die zei “De Bijbel, die is 

vervalst”. Of ik denk aan de jongens en meiden die totaal niet geïnteresseerd 

zijn, waarvan maar één ding belangrijk lijkt te zijn; kratten bier om te 

feesten. 

Ondanks de afkeer van deze mensen wil God toch dat we aan hen het 

Evangelie blijven brengen. En Hij zorgt er zelf voor dat mensen bereikt 

worden. Zoals een vrouw die zei dat de Bijbel vervalst was en toch 

terugkwam om een Bijbel te halen. Of die vader die langs liep met zijn 

zoontje en een kinderbijbel wilde hebben, of die twee kleine kinderen die om 

een kleurboekje kwamen vragen, die vrouw die, nadat we al afgesloten 

waren opeens voor ons stond met de vraag: kan ik nog een Bijbel krijgen? 

Dáár staan we nu maandelijks voor in de Lusthofstraat en daar doen we het 

voor. In de hoop en de verwachting dat de Heere deze geringe arbeid nog 

zou willen gebruiken tot Zijn eer en bekering van zondaren. 

 

Namens de evangelisatiecommissie, Nico Weerheim 

 

Jaarboek 2024  
 
Beste gemeenteleden  

Het jaarboek 2024 van de Christelijke Gereformeerde kerken komt in april 

uit. Het boek is dit jaar te verkrijgen voor een prijs van € 15,25. U kunt uw 

bestelling per mail aan mij doorgeven. Wilt u dit dan doen voor 21 april 

2024?  

 

Hartelijk dank! Christian Stolk  
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Colofon 
 

Kopij inleveren voor de 20e van de maand bij de hoofdredacteur ds. J. de Bruin  

Kerkgebouw    Jeruzalemkerk, Jeruzalemstraat 95   tel.452 50 53 

   3061 GM Rotterdam   

Website Jeruzalemkerk www.cgkkralingen.nl 

Predikant   Drs. J. de Bruin, Struikheide 28 tel. 318 10 39 

   3069 LJ  Rotterdam 

E-mailadres  j.debruin@kliksafe.nl 

Scriba   R.B.J. Naaktgeboren, Gorzenhof 10  tel. 442 60 50 

   2903 ED Capelle aan den IJssel  

E-mailadres  scriba@cgkkralingen.nl 

Penningmeester Kerk Chr. Ger. Kerk  Rotterdam-Kralingen, 

   Postbankrekening    NL59 INGB  0003153010   

   Rabo bankrekening NL54 RABO 0159046491 

Penningmeester Diaconie       Chr. Ger. Kerk Rotterdam-Kralingen  

               NL 76 INGB 0000 408865 

Redactie kerkblad  J.A. van Voorden   tel. 437 20 75 

   Brahmsstraat 136, 2901 JE Capelle aan den IJssel 

E-mailadres   j.a.vanvoorden@kliksafe.nl 

Koster kerk  J. de Koning, Roekstraat 91 

   2903 RS Capelle aan den IJssel   tel. 442 10 58 

Kerktelefoon  G. van Duin   tel. 0180-512317 

   Chr. Ger. Kerk Diaconie NL76 INGB 0000408865 

Coördinatie ouderenvervoer: Marlena Hamelink   tel. 06 10732592 

E-mailadres  marlenahamelink@gmail.com 

 


