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Meditatie 
 

Ons staat de sterke Held terzij! 

En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen, tot de voleinding der wereld. Amen. 

(Mattheüs 28:20) 

 

“En ziet, Ik ben met ulieden!” 

Dit is een woord, een belofte van de Heere Jezus Christus. Hij zegt dit tot Zijn 

discipelen, en in hen tot Zijn kerk van alle eeuwen. Eerst heeft Hij dat heerlijke 

woord gesproken: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde!” 

Vervolgens gaf Hij Zijn jongeren de opdracht: “Gaat dan heen, onderwijst al 

de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des 

Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb!”  

En dan voegt Hij eraan toe, tot hun troost en bemoediging: “En ziet. Ik ben met 

ulieden al de dagen, tot de voleinding der wereld!” 

En ziet, Ik ben met ulieden!  

O ja, Hij gaat wel van hen heen naar de hemel, wat Zijn mensheid betreft. Maar 

vanuit de hemel zal Hij de Trooster zenden, Die nooit meer van hen zal 

scheiden. En daarom: naar Zijn Godheid, genade, majesteit en Geest zal Hij 

nooit meer van Zijn kerk wijken. 

En ziet, Ik ben met ulieden!  

Dit is voor Zijn kerk genoeg. Volkomen genoeg! Immers, dit zegt haar Koning, 

Wien gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dit belooft Hij, Die haar 

kocht met Zijn eigen bloed. Dit is een woord uit de mond van Hem, Die de 

Waarheid Zelf is, Die zo getrouw als sterk is. 

En ziet, Ik ben met ulieden!  

Dan moge de kerk in deze bedeling een klein kuddeke zijn en blijven, een 

verachte fakkel, een belegerde stad, een nachthut in de komkommerhof; geen 

nood! Want ziet: Ik ben met ulieden! Al de dagen! Geen dag uitgezonderd! 

Dan mogen alle duivelse machten zich inspannen om die verachte, gehate kerk 

weg te vagen, om alle christelijke invloeden te doen verdwijnen, dit woord, 

deze waarheid blijft daar staan, vaster dan graniet: “En ziet, Ik ben met 

ulieden al de dagen! 

Alles, wat in de poorten der hel wordt beraadslaagd om de kerk des Heeren te 

overweldigen, zal niet gelukken.  

Want wie zal haar scheiden van de liefde van Christus? 

Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, 

of zwaard? Gelijk geschreven is: want om Uwentwil worden wij de ganse dag 
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gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij 

meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft! 

Ja, zo spreekt, zo roemt het geloof, dat leeft bij en uit het woord van Christus: 

“in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de 

wereld overwonnen.” 

Hebt goede moed! Ja, de kerk heeft er zo’n vaste grond voor. Aan haar is de 

toekomst! Wanneer ze toch eens meer in het geloof mocht zien op Christus-

Overwinnaar, hoe zou dan de verlammende vrees wijken. 

Ik denk aan de roeping van Gideon om Israël te verlossen van de Midianieten. 

We lezen daarvan in Richteren 6. De Engel des Heeren verschijnt aan Gideon, 

en zegt: “De HEERE is met u, gij, strijdbare held!” En dan het antwoord van 

Gideon: “Och, mijn Heer! zo de HEERE met ons is, waarom is dit alles ons 

dan wedervaren? En waar zijn al Zijn wonderen, die onze vaders ons verteld 

hebben, zeggende: Heeft ons de HEERE niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu 

heeft de Heere ons verlaten, en heeft ons in der Midianieten hand gegeven.” 

Maar de HEERE zeide tot hem: “Omdat Ik met u zal zijn, zo zult gij de 

Midianieten slaan als een enige man!” Omdat Ik met u zal zijn! En we weten 

de uitkomst van de strijd. Gideon verslaat met zijn driehonderd mannen dat 

machtige leger van de Midianieten. 

Omdat Ik met u zal zijn! 

En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen, tot de voleinding der wereld!  

Heeft de kerk des Heeren dan geen vaste grond om te roemen:  

 

Ons staat de sterke Held terzij,  

die God ons heeft beschoren!  

Vraagt gij Zijn Naam, zo weet,  

dat Hij de Christus heet;  

Gods eengeboren Zoon;  

Verwinnaar op de troon;  

de zege is Hem beschoren! 

 

En ziet, Ik ben met u!  

Mag dit woord, mag deze belofte van Christus ook voor ons persoonlijk 

gelden? Och, van nature hebben we de Heere tegen, omdat wij tegen Hem zijn. 

Omdat wij onszelf en de zonde liefhebben in onze vijandschap tegen God en 

tegen alles wat van God is, zijn wij kinderen des toorns en liggen wij onder 

Gods vloek. 

Zalig, als dat onze schuld en onze nood werd, als vrucht van Gods bekerende 

genade. 
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Zalig, wanneer we door de Heilige Geest overreed, de wapenen van verzet en 

vijandschap mochten laten vallen en het ons diepste verlangen werd om te 

mogen delen in Gods gunst, in Zijn verzoende gemeenschap. Dan zijn we 

voorwerpen van Gods vrijmachtig welbehagen. Dan wordt de Christus voor 

ons noodzakelijk, gepast en beminnelijk. Dan geldt ook voor ons Zijn heerlijk 

woord: “Ik ben met u, al de dagen!” 

De Heere is met ons, overal waar Hij ons roept; in elke weg waarin Hij ons 

leidt; onder het kruis, dat Hij ons oplegt; in de diepte, waarin Hij ons doet 

dalen. 

In heel de weg van de waarachtige bekering, in heel de weg waarlangs God 

Zijn kinderen leidt, in al de beproevingen, in al het lijden, in alle zielennood, in 

al de zwakheid van de Zijnen is de Heere met hen. Daarom zullen ze wel 

worden gelouterd, maar niet bezwijken. 

 

En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen! 

 

Hij, de Heer’ der heren 

Doet ons triomferen, 

Hij geducht in macht, 

Slaat elk gunstig gade, 

Die op Zijn genade 

In benauwdheid wacht. 

 

Ds. M. Vlietstra (1924-2017)  

 
 

 

Diensten des Woords 
 

zondag  2 november 2025 10.00 & 16.30 uur ds. J. de Bruin  

woensdag 5 november 2025 14.30 & 19.45 uur ds. J. de Bruin 

     dankdag voor gewas & arbeid 

zondag   9 november 2025 10.00 & 16.30 uur  ds. J.M.J. Kieviet 

zondag 16 november 2025 10.00 & 16.30 uur ds. J. de Bruin 

zondag 23 november 2025 10.00 & 16.30 uur ds. J. de Bruin  

zondag 30 november 2025 10.00 & 16.30 uur ds. J. de Bruin  

zondag   7 december 2025 10.00 & 16.30 uur ds. J. de Bruin 

     voorbereiding Heilig Avondmaal 
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Uit de pastorie 
 

Ziet hier ben Ik! 

Wat een wonder als dat ervaren mag worden onder en door de prediking van 

het Woord. Zoals de Heere de uitgeworpen blindgeborene, nadat hij door Hem 

genezen was, weer opzocht met de vraag: Gelooft gij in den Zone Gods? 

Dat deed die man uitroepen: Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge geloven? 

Toen kwam het zalige antwoord van Christus: En gij hebt Hem gezien, en Die 

met u spreekt, Dezelve is het. 

Alsof Christus zei: Ziet hier ben Ik, ziet hier ben Ik! 

Ja het is een wonder als de Heere Zich openbaart en gaat spreken tot een 

zondaar van genade. Om door het ware geloof Zijn sterkte te mogen aangrijpen 

en vrede met God te maken. 

Dat kan omdat Christus de grote Koopman is Die met Zijn dierbaar bloed de 

schuld van Zijn Kerk betaald heeft en haar tot Zijn eigendom gekocht heeft. 

Die zalige koop heeft Hij bevestigd met het woord: Het is volbracht! Vrede 

door het bloed der kruises! 

Van dat offer hebben onze Dordtse vaderen ook rijk geschreven in hoofdstuk 2 

van hun leerregels. En wat Christus nu verworven heeft voor arme zondaren, 

zal ook toegepast moeten worden. Daar zal het over gaan in het volgende 

hoofdstuk van de Dordtse Leerregels. De Heere zegene Zijn Woord! 

 

Dankdag 

De eerste woensdag van de maand november was de jaarlijkse dankdag voor 

gewas en arbeid. Wat een zegen om middenin de week in Gods huis te zijn om 

Hem ootmoedig dank te betuigen voor alles wat Hij ons weer schonk in de 

achterliggende tijd. 

Nee, dat is niet verdiend, en toch gekregen. Ja waarlijk de HEERE overlaadde 

ons dag aan dag met Zijne gunstbewijzen. 

Waar komt het nu op aan op dankdag? Wie zou die hoogste Majesteit dan niet 

met eerbied danken? Ach.., wie is daartoe bekwaam? 

Er is maar een plaats waar dit verkregen kan worden en dat is aan de voeten 

van de biddende Hogepriester Die ook de dankende Hogepriester is. 

Wat zou het een gezegende dankdag zijn als we op die plaats terecht mogen 

komen. 

Hebt u, heb jij, woensdag 5 november vrijgehouden om twee keer naar Gods 

huis te komen? 
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Psalmzangavond 

Op D.V. dinsdagavond 2 december hopen we weer een Psalmzangavond te 

houden in ons kerkgebouw. Ezekiel Vuijk hoopt de samenzang te begeleiden. 

Bij verschillende psalmverzen zal bovenstem gezongen worden. 

Het thema voor deze Psalmzangavond is ‘vrede’ in het licht van advent. 

Christus is naar de aarde gekomen als Vredevorst. Daarom zongen de engelen 

in de velden van Efratha: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde 

in mensen een welbehagen. 

Ten slotte 

Ten slotte wil ik u en jou namens ons gezin nogmaals uitnodigen om op 

zaterdag 8 november onze verjaardagen te vieren in de Adelaarzaal in de 

Gereformeerde Gemeente te Alexanderpolder van 15.00 – 17.00 uur. 

 

God heb ik lief; want die getrouwe HEER’ 

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 

Hij neigt Zijn oor, ’k roep tot Hem, al mijn dagen; 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân, 

Dien trouwen HEER’ voor Zijn genâ vergelden? 

’k Zal, bij den kelk des heils, Zijn Naam vermelden, 

En roepen Hem met blijd’ erkent’nis aan. 

 

Ontvang een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw en kinderen, 

Uw en jouw ds. J. de Bruin 

 

Data om te onthouden alles D.v. 
 4 november Kerkenraadsvergadering in de pastorie, bezoek na 20.30 uur   

 5 november    Dankdag, aanvang 14.30 uur en 19.45 uur 

 7 november Jongerenzendingsavond in Sliedrecht 

 8 november Verjaardagen ds. en mevr. De Bruin in GG Alexanderpolder 

 9 november Zondagsschool en JV Benjamin +16 

12 november Bijbellezing over Simson, aanvang 19.45 uur  

19 november     Bijbelkring jongvolwassenen, aanvang 20.00 uur 

21 november JV Jonathan -16, aanvang 19.30 uur 

23 november Zondagsschool en JV Benjamin +16 

26 november     Brakelavond, aanvang 19.45 uur 

29 november Schoonmaak kerk, inloop 8.30 uur, start 9.00 uur 

  2 december Psalmzangavond Aanvang 19.45 uur 

  3 december Vrouwenvereniging Martha, aanvang 10.00 uur 
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Aan de slag met het prekenarchief. 
 

In een kast in de consistorie is een heel grote verzameling aanwezig van 

cassettebandjes en CD’s van preken die ooit in de Jeruzalemkerk zijn 

gehouden. Sinds 2015 (de intrede en bevestiging van Ds. Ruis) staan de preken 

op de website in het prekenarchief, maar van al die tijd daarvoor dus niet. Maar 

veel daarvan staan dus in die kast…. 

Waar we achter zijn gekomen is, dat er een eenvoudig apparaat bestaat dat 

cassettebandjes op een USB-stick zet (je moet de preek in normale snelheid 

afspelen). En daarmee komt dan een bestand beschikbaar wat dan kan worden 

opgenomen in het archief.  

Inmiddels is er een begin gemaakt met het plaatsen op de website. We zijn 

begonnen met de preken over de Catechismus, gehouden in de jaren 1988-1990 

door ds. Beekhuis. Hij preekte toen over bijna elke vraag van de Catechismus 

apart. Alleen….de serie stopt bij zondag 34, gehouden zondag 25 maart 1990. 

Of die andere ooit wel gehouden zijn, en opgenomen zijn, dat is ons niet 

bekend. Mochten ze toch nog ergens zijn, we houden ons dan aanbevolen.  

Ds. Beekhuis heeft ook een prekenserie gehouden over Job, deze 8 preken 

staan er inmiddels ook op. En dat geldt ook voor de serie over  de Dordtse 

Leerregels (27 preken). 

Als we met deze erfenis van Ds. Beekhuis klaar zijn is het de bedoeling om de 

preken van Ds. Kieviet te digitaliseren.  

Als u vragen of tips hebt, neem dan contact op met Jan Voorthuyzen  

EHBO/BHV 

Beste gemeenteleden, 

 

Graag even uw aandacht voor het volgende: 

Zijn er nog mensen in de gemeente die een EHBO of BHV-diploma hebben en 

die niet op de EHBO en BHV lijst staan? 

Zo ja, zou u dat aan mij door willen geven per mail, app of mondeling? 

We willen namelijk de groep met bestaande hulpverleners uitbreiden om er ook 

in de toekomst zeker van te kunnen zijn dat er bij elke dienst voldoende 

aanwezig zijn. 

 

Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie. 

 

Martin den Braber 
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Collecterooster 
 

datum 1e collecte 2e collecte 3e collecte 

  2 nov. eredienst ond. kerk & pastorie algemene kosten kerk 

  5 nov. eredienst dankdag voor gewas en arbeid 

  9 nov. eredienst diaconie algemene kosten kerk 

16 nov. eredienst   diaconie   algemene kosten kerk 

23 nov. eredienst  ond. kerk & pastorie  algemene kosten kerk 

30nov.. eredienst  diaconie   algemene kosten kerk 

  7 dec.        eredienst ond. kerk & pastorie        algemene kosten kerk 

 

 

Uitzending kerktelefoon, aanvang 19.30 uur, ook via www.kerkomroep.nl 

donderdag    6 nov. 2025 ds. A. van Heteren  Handelingen 17: 1-9 

woensdag   12 nov.  2025 ds. J. de Bruin  Bijbellezing 

donderdag  13 nov. 2025 ds. G. Bouw .   Johannes 6:37 

donderdag  20 nov. 2025 ds. H. Roelofsen  Handelingen 13: 26 . 

donderdag  27 nov. 2025 ds. W.L. van der Staaij Deuteronomium 32: 4a  

donderdag    4 dec. 2025 ds. J.M.J. Kieviet  Jeremia 50: 20 

Schoonmaakrooster kerkgebouw november 2025  
 

Week 45   3 nov -   8 nov Geke / Suzanne / Willemieke 

Week 46  10 nov - 15 nov  Bertine, Pita 

Week 47  17 nov - 22 nov  Anneke, Marjan 

Week 48 24 nov - 28 nov Jacomiene, Joke, Mieke 

Week 49 01 dec - 06 dec     Annelies v D, Esther, Marije 

Week 50  08 dec - 13 dec    Alice, Machteld 

Week 51  15 dec - 20 dec    Elise, Gerdiene, Melissa 

Week 52 22 dec - 27 dec    Heidi, Monica 

 

Herinnering aan de schoonmaakochtend:  

We willen u er aan herinneren om samen de kerk schoon te maken en wel op 

DV zaterdag 29 november. Inloop vanaf 8.30 uur 

U kunt zich aanmelden bij Arco & Janneke  

We hopen op een goede opkomst en een goede samenbindende ochtend met 

elkaar. De koffie zal klaar staan. 
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Het kostersechtpaar 

 

Rooster van de crèche 
  

2 november: Bertine en Alexandra   reserve: Tamar 

9 november:  Heidi en Myrthe   reserve: Willemieke  

16 november: Marlijne en Jolijn  reserve: Maaike 

23 november: Machteld en Veerle  reserve: Heidi 

30 november: Jacomiene en Leonore reserve: Myrthe 

7 december:  Elise en Alexandra reserve: Anne-Mirthe 

 

Vriendelijke groet,   Maaike Jongenelen 

 

Zondagsschool ‘Timotheüs’ 
 

Beste kinderen van de zondagsschool, 

 

De herfstvakantie is alweer voorbij, hebben jullie een fijne week gehad? 

Wat fijn dat we jullie op zondag weer zagen op de zondagschool, en naar jullie 

verhalen konden luisteren. 

Het is weer bijna dankdag, wat hebben we elke dag weer veel om te danken, je 

mag de Heere alles vragen en ook voor alles danken. 

We mogen elke zondag nog naar de kerk, om daar uit de Bijbel te horen. 

De dienst duurt vast ook weleens lang voor jullie, en daarna dan ook nog stil 

zitten bij de zondagsschool, maar toch is het de mooiste plek om heen te gaan. 

Daar horen we dat de Heere ook voor ons wil zorgen, voor nu en voor altijd. 

We hopen dat we jullie op D.V. 9 en 23 november weer zien op de 

zondagschool. 

 

Hartelijke groeten van de meesters en juffen van de zondagsschool. 

 

J.V. ‘Jonathan’ - 16 
 

Hallo jongens en meiden, 

 

Op 10 oktober 2025 dachten we met elkaar na over het gesprek van de Heere 

Jezus met de vader van de maanzieke jongen. De avond ging over geloof en 

ongeloof. Ook een aantal Bijbelse beloften kwam voorbij, bijvoorbeeld ‘Die tot 
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Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen’ (Joh. 6 : 37). Hopelijk is dat blijven 

hangen. De bijeenkomst op 24 oktober 2025 werd geannuleerd omdat maar 4 

jongeren konden. Dat zal te maken hebben gehad met de herfstvakantie. 

Op 7 november hopen we naar Sliedrecht te gaan in verband met de jaarlijkse 

jongerenzendingsavond. We hopen onder andere naar een synagoge te gaan. 

We verzamelen om 18.30 uur bij Capelsebrug. Op 21 november denkt Jaco 

met ons na over het gesprek van Jezus met de Joden / Farizeeërs over waarlijk 

vrij zijn. Daarna zullen we weer een gezellig en/of fanatiek spel doen. 

In de maand december hebben we één bijeenkomst: op 12 december staat een 

kerstmaaltijd gepland. Van harte welkom allemaal. 

 

Hartelijke groeten, Eunice, Mark en Jaco 

 

J.V. ‘Benjamin’  + 16 
 

Beste jongeren, 

  

Op zondag 28 september zijn we gestart met een preekbespreking met ds. de 

Bruin over Hoofdstuk 2 van de Dordtse Leerregels die gaan over de beloften 

van God en de uitwerking daarvan. Fijn dat er veel jongeren waren en dat er 

goede gesprekken mochten zijn n.a.v. de vragen. 

Op 12 en 26 oktober hebben we stilgestaan bij de hoofdstukken van het boek 

'De Christenreis' die we vorig jaar hebben behandeld. Naast vragen, hebben we 

ook aan de hand van stellingen stilgestaan en met elkaar gesproken over de reis 

die Christen maakte. 

We zijn geëindigd met hoofdstuk 13, het hoofdstuk waar getrouw wordt 

veroordeeld tot de brandstapel waarna hij opvaart naar de hemelpoort. Christen 

wordt bevrijd uit de gevangenis. Zijn aardse reis is nog niet ten einde. Bij het 

vervolg van deze reis hopen we de komende avonden stil te staan.  

De eerstvolgende avond in november is op zondag 9 november. Thirza hoopt 

haar inleiding te houden over hoofdstuk 14:'Christen en Hoop'. Op 23 

november hoopt Ruben zijn inleiding te houden over hoofdstuk 15: 'Kasteel 

Twijfel en reus Wanhoop'. 

Daarnaast zullen Ruben, Mark en Myrthe nadenken over een nog in te plannen 

informele activiteit. 

We hopen jullie snel weer te mogen ontmoeten en bidden of de Heere het 

onderwijs uit het boek en de Bijbel aan onze harten wil zegenen.  

Hartelijke groet, 
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Namens de leiding, Willem-Maarten en Willem  

 

Bijbelkring Jongvolwassenen  
 

Beste Bijbelkring, 

 

Afgelopen maand hebben we een begin gemaakt met de bespreking van het 

Onze Vader. We stonden stil bij de aanspraak ‘Onze Vader’. Wat het betekent 

dat Jezus zelf leerde dat we zo mogen bidden en hoe wij als kinderen de Vader 

op de juiste manier mogen dienen. 

De volgende avond staat gepland op D.V. woensdagavond 19 november. We 

zullen dan stilstaan bij de eerste bede ‘Uw Naam worde geheiligd’. Lees 

hiervoor ook het derde hoofdstuk uit het boekje. Elise hoopt de inleiding te 

doen. 

Iedereen welkom vanaf 20.00 uur in Rehoboth! 

 

Hartelijke groet, Julian en Elise 

 

Van de vrouwenvereniging ‘Martha’ 
Op 1 oktober hebben we het boekje over psalm 130 afgerond. We stonden stil 

bij de hoop die er is in de beloften in de Bijbel. God waakt over Zijn kudde. 

Hier op aarde zal het een strijd blijven, maar we mogen de Heere verwachten. 

Hij maakt Zijn Woord waar. Het gaat door de diepten heen, maar de Heere wil 

ons des te meer afhankelijk van Hem maken en ons heiligen. Het is ons gebed 

dat de Heere doorgaat met Zijn werk in de gemeente, voor jong en oud. Dat er 

geestelijke groei mag zijn, waar ook psalm 130 van spreekt. 

Op DV 29 oktober zal een spreker van SDOK in ons midden zijn. We zullen 

horen over het leven van vrouwen uit de vervolgde kerk en het zal ons tot 

denken zetten over onszelf. Wat heeft het lijden van zovele christenen ons te 

zeggen? 

Op DV 3 december maken we een start met het Bijbelstudieboekje van ds. A. 

v.d. Zwan: Hoe zalig is het volk. Dit boekje gaat over 7 zaligsprekingen die te 

vinden zijn in het boek Openbaring. Mocht u overwegen eens naar de 

vrouwenvereniging te komen, dan is dit een mooi moment om mee te gaan 

doen. Van harte welkom. 

Andere data in 2026 zijn DV: 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei en 3 

juni. 

 

Hartelijke groet, Marjan en Elselien 
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Commissie ZorgSaam 
Op 30 september jongstleden kwamen we weer samen in het zaaltje in 

Nieuwerkerk aan den IJssel. In ons midden was Arnest Jassey uit Gambia, 

samen met zijn thuisfrontcommissie. Arnest vertelde ons over zijn leven als 

Evangelist in Gambia, ook vertelde hij een en ander hoe hij tot geloof is 

gekomen, zo onverwacht en ongedacht. Bij het zoeken naar hiphopmuziek op 

de radio, hoorde hij “bij toeval” een preek. En dat kwam binnen. Hij wist: Dit 

is DE waarheid. De Heere had en heeft maar één woord nodig en het leven van 

Arnest in de zonde, criminaliteit en haat werd omgekeerd in het volgen van de 

Heere. Zo gaat de Heere wereldwijd door met Zijn werk. Het was mooi om iets 

van dit werk te horen. De collecte en de opbrengst van de verkooptafel haalden 

bij elkaar € 634,25 op. Heel fijn. 

Het was een fijne dag met elkaar. De soep en de snacks gingen er wel in.  

Op DV 16 december hebben we de kerstbijeenkomst gepland, de moeite waard 

om deze dag met ons mee te beleven. 

 

Hartelijke groet, Maaike, Machteld en Elselien 

Evangelisatie: Eenzaamheid 
 

Zelfs in een drukke stad bekruipt me tijdens het evangeliseren weleens het 

gevoel van eenzaamheid. Vooral op momenten waarop andere vrijwilliger wél 

in gesprek zijn terwijl iedereen mij lijkt te ontwijken, geen folders aannemen 

en contact maken niet lukt. Op zulke momenten bid ik of God zelf iemand naar 

me toe wil brengen. En wat me de laatste tijd opvalt, is dat de mensen die dan 

naar me toe komen, vaak echt eenzaam zijn. 

 

Zo ontmoette ik Fabiola uit Noord-Brabant, een christen die niemand meer 

heeft, haar kinderen niet meer ziet en haar man enkele jaren geleden is 

overleden. Ze reist regelmatig naar Rotterdam om daar op een bankje te zitten, 

in de hoop iemand te ontmoeten. Ik hoefde alleen maar te luisteren. Haar 

levensverhaal was aangrijpend en te lang om te schrijven. Het vertrouwen in de 

kerk was ze helemaal kwijt, mede omdat ze zelf recentelijk nog was opgelicht 

door een kerk waar ze om hulp had aangeklopt. De enige liefde  die ze ooit 

echt had gekend, was die van haar man, die kort na hun huwelijk overleed. Ze 

liet een foto van hem zien en ik toonde een foto van ons gezin. Het raakte me 

erg toen ze zei dat ze, door het zien van die foto, nu ook een familie had 

waarvoor ze kon bidden. 

 



 13 

Ook ontmoette ik Ivo, een dronken man met veel problemen, die zijn kinderen 

nooit meer zag. 

Hij wilde wel praten, maar ook weer niet. Vertrouwde me wel, en direct daarna 

ook weer niet. Hij was zó ver weg dat een echt gesprek niet mogelijk was. 

Toch wilde hij wel dat ik met én voor hem zou bidden. Toen we klaar waren, 

zei hij: “Was dat alles?” en liep hij weer weg terug de eenzaamheid in. En ik 

bleef enigszins verward achter en dacht na over het gesprek en het gebed, 

waarin het niet gelukt was om hem (nu nog niet) te bereiken. 

 

En dan was er Zorco, een oudere man uit Kroatië, die al vijftig jaar in 

Nederland woonde. Hij vertelde mij zijn levensverhaal. Ook hier moest ik 

vooral luisteren — iets wat niet altijd mijn sterkste kant is. Hij sprak langzaam 

en het verhaal duurde lang. Het bleek dat ook hij eenzaam was. Soms 

probeerde ik het gesprek richting het evangelie te sturen, maar dat lukte niet. Ik 

dacht dat het een nutteloze ontmoeting was, tot hij me uitvoerig bedankte. Hij 

zei dat het de eerste keer in lange tijd was dat iemand écht naar hem had 

geluisterd. Vervolgens wees hij me erop dat, nu wij samen waren ook God 

aanwezig was. Hij ervaarde dat zo en dat was lang voor hem geleden. 

 

Ook ontmoette ik een vrouw die een paar jaar ouder was dan ik. Zij was 

eenzaam en had verschillende problemen en nooit echt liefde ervaren. Ze had 

eerder die dag even gesproken met iemand bij de campagnestand van JA21, 

maar dat had haar weinig geholpen. Toen ik haar vertelde dat ik kort daarvoor 

had gebeden of God iemand naar mij toe wilde sturen omdat ík me eenzaam 

voelde, begonnen de tranen over haar wangen te stromen. Op dat moment 

schaamde ik me voor mijn eigen gevoel van eenzaamheid. Maar mocht ook iets 

vertellen over Gods liefde. 

Ik weet misschien niet goed wat eenzaamheid écht is, maar ik weet wel dát er 

veel eenzaamheid is. En ik heb geleerd dat luisteren bij het evangeliseren soms 

veel effectiever kan zijn dan spreken. Vaak hoor ik mensen zeggen: “Ik kan 

niet zo goed praten, daarom evangeliseer ik niet.” En natuurlijk zoeken we ook 

mensen die kunnen spreken, maar zeker ook mensen die goed kunnen luisteren.  

 

Namens de evangelisatiecommissie, 

Sjaak Offermans 

 

Israël - Volk van God in Bijbels en historisch licht. (4) 
In de eerste aflevering van deze serie over Israël noemde ik tien Bijbels-

theologische redenen uit de brochure van de ‘Stichting Steun 
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Messiasbelijdende Joden’ (SSMJ). We gaan er een aantal van uitlichten. In dit 

artikel de eerste twee redenen toegelicht door Albert Groothedde. Ruim 

vijfenhalf jaar woonde en werkte hij namens het Centrum voor Israëlstudies 

(CIS) met zijn vrouw Martha en hun vier kinderen in Jeruzalem. Zij maakten 

daar ook de serie “de Verkenners in Israël” https://deverkenners.info/videos/  

 

Waarom zouden we ons betrokken moeten weten op het Joodse volk? 

 

Reden 1. Vanwege de verkiezing van Israël 

God Zelf heeft Zijn naam aan het Joodse volk verbonden: ‘Ik ben de HEERE, 

uw God’ (Ex. 20:2). De innige betrokkenheid van God op Israël heeft alles van 

doen met Zijn beloften aan Abraham. God heeft de nakomelingen van 

Abraham, Izak en Jakob tot Zijn eigendom gemaakt (Ex. 3:7 en 19:5). 

De verkiezing van Israël heeft een doel. Dit blijkt al vanaf het moment dat God 

Abraham verkiest: ‘In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend 

worden’ (Gen. 12:3). Uit deze belofte aan Abraham, de stamvader van Israël, 

wordt duidelijk dat God Abraham en zijn nageslacht verkiest met het oog op 

het welzijn van alle volken op aarde. 

 

Onvoorwaardelijk 

Om het heil en herstel van Zijn schepping sloot God een verbond met 

Abraham. Dat verbond heeft een uniek karakter: het is een onvoorwaardelijk 

verbond. God garandeert Zelf de vervulling van het verbond. De zonden van 

Abraham en zijn nakomelingen kunnen het verbond (en daarmee Gods plan 

met Zijn gevallen schepping) niet tenietdoen. De genadegaven en verkiezing 

van Israël zijn onberouwelijk (Rom. 11:28-29).  

Gods verbond met Abraham is ook een eeuwig verbond (Ps. 105:8-9). Dit 

betekent dat Gods beloften hun kracht niet verliezen. Als Paulus in Romeinen 

11 en elders schrijft over ‘Israël’ doelt hij daarom niet op een geestelijk Israël. 

Het gaat dan nog steeds om de nakomelingen van Abraham naar het vlees.  

 

Zegenen 

 

Wat heeft de verkiezing van Israël door God niet-Joden te zeggen? Onze 

houding naar Israël moet zijn zoals God naar Zijn volk kijkt: met innerlijke 

ontferming bewogen (vgl. Deut. 32:10). Omdat God blijvend betrokken is op 

Zijn eigen volk, weten ook wij, gelovigen uit de heidenen (niet-Joden), ons 

blijvend betrokken op Israël.  

Voor ons heidenen geldt daarnaast de belofte: wie Israël zegent, wordt 

gezegend (Gen. 12:3). Er is zegen verbonden aan het erkennen en steunen van 

https://deverkenners.info/videos/
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het Joodse volk in het algemeen en Joodse volgelingen van Jezus in het 

bijzonder (vgl. Ps. 122:6 en Gal. 6:10). 

 

Reden 2. Vanwege Jezus Die de Messias van en voor Israël is en blijft 

 

De Jood (naar Zijn menselijke natuur) Jezus Christus is onze Zaligmaker. De 

Redder van de wereld is en blijft echter ook de Messias van en voor Israël. 

Door de verkiezing van Israël en Zijn weg met dit volk vervult God Zijn 

belofte aan Adam en Eva in het paradijs, namelijk dat een van hun 

nakomelingen de satan zal verslaan (Gen. 3:15). Toen Gods tijd vervuld was, is 

de beloofde Messias van Israël geboren uit een Joodse vrouw, onder de Joodse 

wet (Gal. 4:4-5). 

Jezus van Nazareth, de Messias, was een Jood (Hebr. 2:17). Hij is, zoals Hij 

Zelf zei, ‘gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël’ (Matt. 

15:14). Hoewel uit de evangeliën van meet af aan duidelijk wordt dat Hij ook 

de heidenen voor ogen had (vgl. Luk. 2:31-32), is Hij in de eerste plaats 

gekomen voor het volk Israël.  

 

Verlangen 

 

De volks- en tijdgenoten van Jezus de Messias gaan vooralsnog in meerderheid 

aan Hem voorbij. Jezus’ Messias-zijn wordt ontkend en miskend. Er ligt een 

deksel (bedekking) op het hart van veel Joodse mensen, schrijft Paulus (2 Kor. 

3:14-15).  

Het ongeloof van veel Joden is ernstig en verdrietig (vgl. Rom. 9:1-3). Jezus, 

de weg, de waarheid en het leven, wordt afgewezen (vgl. Joh. 14:6). Het 

ongeloof van veel Joden zet het verbond van God met Israël echter niet op het 

spel. God heeft Zijn volk niet verstoten (Rom. 11:1). God Zelf garandeert de 

volkomen vervulling van het verbond met Abraham. 

Dit blijkt ook uit de ongekende vrucht op het zendingswerk. Joodse apostelen 

vormen aanvankelijk het middel waardoor het Evangelie de wereld ingaat; de 

nakomelingen van Abraham zijn velen daadwerkelijk tot zegen. Het blijkt: ‘de 

zaligheid is uit de Joden’ (Joh. 4:22). 

De Schrift geeft reden te verwachten dat er een moment komt dat ook het 

Joodse volk Jezus massaal als Messias zal belijden (zie o.a. Zach. 12:10 en 

13:1, Rom. 11:25-26 en 2 Kor. 3:16). Messiasbelijdende Joden vormen van die 

oogst de eerstelingen. Hun aanwezigheid voedt ons diepe verlangen naar meer 

van Gods werk onder het Joodse volk.   
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De volgende keer hopen we te vervolgen met de derde en de vierde van de tien 

Bijbels-theologische redenen. 3. Vanwege de geestelijke weldaden die we 

hebben ontvangen via Israël. 4. Vanwege de gemeenschap der heiligen. 

Laat ondertussen nu er (op het moment dat ik dit schrijf) een wankele 

wapenstilstand is, uw gebed niet verflauwen voor Gods oude Bondsvolk. Wij 

zien als door een spiegel in een duistere reden  en begrijpen alles niet maar het 

gaat allemaal naar de raad van Zijn Heilige wil. We zien daarom uit naar de 

vervulling van Zijn beloften. En alzo zal geheel Israël zalig worden. 

 

Bedankt 
 

Wij willen een ieder hartelijk bedanken voor elke vorm van meeleven tijdens 

de ziekenhuisopname en rond het overlijden van onze zus en schoonzus. 

 

Vriendelijke groet, Chris en Marjan Vuijk 

 

 

 

Voor u gelezen – Dankdagmeditatie Ds. F. Bakker 
 

Goedertierenheid leidt tot bekering Of veracht gij de rijkdom Zijner 

goedertierenheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid, niet wetende, dat 

de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?  

Romeinen 2:4  

Wat is de bedoeling in de rijkdom die de Heere schenkt. Waarom is God zo 

goedertieren? Wat zou de Heere daarmee bedoelen, dat we iedere dag 

overladen worden met Zijn gunst? Dat zegt de Schrift ons ook: opdat de 

goedertierenheid Gods u tot bekering zou leiden. „Of weet ge niet”, zegt 

Paulus, „dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?” Daarom schenkt 

God deze zegeningen. Het is de tijd der genade. De lankmoedigheid van God 

wijst erop dat de Heere uitstelt. Ons vonnis ligt klaar vanwege onze schuld en 

zonde. Maar God heeft gezegd: Wacht nog even met de volvoering van dat 

vonnis. Geef de mensen nog gelegenheid in de tijd van Mijn lankmoedigheid, 

opdat ze zich zouden bekeren. Opdat het uitgestelde vonnis nog een afgesteld 

vonnis zou worden in de weg der bekering. „Of veracht gij de goedertierenheid 

Gods, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?” zegt 

Paulus. Sommigen menen dat het de angst is en dat het de benauwdheid is die 

tot bekering leidt. Sommigen dat het de zwaarheid is die tot bekering leidt. 

Maar o, dan zijn er al zo veel bang geweest, dan zijn er al zo veel geweest die 
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hebben liggen kruipen vanwege de angst voor de straf op de zonde; en dat er 

nooit wat van terechtgekomen is. Zij zijn die angst toch weer kwijtgeraakt in 

de werelddienst of in de godsdienst. „Neen”, zegt Paulus, „het zijn de 

goedertierenheden Gods, die u tot bekering leiden.” Zeker, Paulus zegt ook: 

„Wij dan, wetende de schrik des Heeren.” O zeker, en de dichter van Psalm 

116 moest het beleven en met hem al Gods volk: „Ik lag gekneld in banden van 

de dood; daar de angst der hel mij alle troost deed missen.” Zeker, dat is een 

element dat in de bekering niet gemist kan worden. Het is erg genoeg dat er zo 

weinig kennis is aan deze angst der hel. Maar de strafwaardigheid wordt juist 

erkend in het licht van Gods goedertierenheid. Dan wordt dat een schuld 

tegenover de liefde Gods. Dan wordt dat een zonde tegenover een goeddoend 

God. Als het niet gezien wordt dat we tegen de goedertierenheden Gods 

gezondigd hebben, als het alleen maar angst is voor de dood en de hel, och, dan 

zal de mens zich nooit bekeren. Een benauwd mens is nog geen bekeerd mens. 

In de goedertierenheden Gods, als die hem te sterk worden, ligt de bekering. 

Als de goedertierenheden Gods ons eens beginnen te omringen, als we daar 

eens oog voor mogen ontvangen, als de liefde Gods ons eens te sterk mag 

worden, dan kan het niet anders of dan volgt er een onberouwelijke bekering 

tot zaligheid. Die goedertierenheid is een leidsman. Die neemt de mens mee in 

het licht des Geestes naar twee plaatsen. Die neemt hem mee naar God en naar 

zichzelf. Want in dat licht gaat hij zien wie God is en wie hij zelf is: een 

goeddoend God en een slecht mens. Met die twee dingen krijgt ge te doen in de 

weg der bekering. Dan is het de liefdestem Gods die in het hart begint te 

knagen, als de Heere zegt: „Wat heb Ik u misdaan? O betuig tegen Mij.” Heb 

Ik u ooit kwaad gedaan, dat ge zo de rug tot Mij keert? En daar 1 wordt het 

gezien dat God nooit dan goed heeft gedaan en dat wij nooit dan kwaad hebben 

gedaan. Daar wordt de mens schaamrood tegenover God. Daar wordt hij een 

gebrokene van hart. Daar wordt hij vernederd. Daar wordt hij vertederd onder 

de goedertierenheden Gods. Daar wordt het: nooit heeft iemand zo veel kwaads 

tegen zo veel goeds bedreven. Paulus zegt: „Opdat het mag leiden tot 

bekering”, namelijk om te zien wie God is en wie we zelf zijn. Dan wordt hij 

schuldig, dan wordt hij strafwaardig. De straf kan de mens niet bekeren, maar 

de strafwaardigheid brengt de mens tot bekering. Dan wordt het: wie ben ik, 

wie ben ik? Jakob zegt bij al zijn zegeningen: ik ben geringer dan al deze 

weldaden. Met andere woorden: ik ben er te gering voor, ik ben er te slecht 

voor. Dan komt de mens op de plaats, in de weg van de ootmoed. Dan moet hij 

het verliezen van de goedertierenheden des Heeren. Kijk, dat is de bedoeling 

Gods, dat de goedertierenheden des Heeren ons tot bekering mogen leiden. 

Want de Heere geeft geen stukje brood in onze mond of Hij zoekt daarin onze 

bekering. Is dat niet een wonder? U zou denken dat God de mens moet 
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navolgen met de ene ramp na de andere. In plaats daarvan gaat de Heere ons 

nawandelen met Zijn goedertierenheid. Kijk, daar staan we voor, voor deze 

verantwoording, want de Heere wacht tot het eens dankdag in ons leven zou 

worden. De Heere wacht op een plaats van berouw. God wacht op onze 

ootmoed, op onze vernedering, op onze vertedering onder Zijn goedheid. Dat is 

ootmoed. Want er is nooit een waarachtig danken zonder ootmoed. Dat is de 

bekering: als God ons te sterk wordt in Zijn bemoeienissen, waarmee Hij ons 

overlaadt; als we niet meer tegen de liefde Gods op kunnen. Dan houdt de 

klacht op. Dan wordt er nog wel geklaagd, maar dan wordt het: „Wat klaagt 

dan een levend mens? Een ieder klage vanwege zijn zonden.” Dan klagen we 

niet meer over de omstandigheden, niet meer over God, maar dan leren we 

klagen over onszelf. Dan is een dankdag niet gebonden aan voorspoed, dan kan 

het zelfs dankdag zijn op het ziekbed, dankdag in de tegenspoed. Want om 

eens echt dankdag te houden is er maar één ding nodig en dat is: te zien wie we 

zelf zijn tegenover God. Dan wordt het: „Heere, ik ben niet waardig dat Gij 

onder mijn dank inkomt. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens.” 

Dan worden we rechteloze mensen. Als de goedertierenheden Gods ons niet 

bekeren kunnen, dan moeten we er niet op rekenen dat er nog iets anders is dat 

ons bekeren moet. Dan moet ge niet menen dat het nog langs een andere weg 

moet. Als Gods liefde ons niet breken kan, is er niets anders dat ons tot 

bekering kan brengen. Dan kunt ge het overal in zoeken en dan kunt ge het 

overal van verwachten. De bekering ligt in de gewone dagelijkse dingen, 

waarin God ons te sterk moet worden. Onze grote fout is dat we de bekering te 

veel zoeken in de theorie en in een diepgang die van onszelf is. Maar om eens 

echt schuldenaar onder God te worden, dat ligt zo eenvoudig. Wanneer men als 

het ware geconfronteerd wordt met de meest gewone dingen, met de 

kleinigheden die men van God mag ontvangen, dat God de mens te sterk wordt 

in Zijn liefde. Wie kan het tellen, al het kwaad dat we bedreven hebben? En 

daartegenover al het goede van de Heere ontvangen. O, dat we dan niet in de 

gaven eindigen mogen, maar in de Gever. Dan staat u niet als een farizeeër te 

danken in de tempel. Want wanneer het eens echt dankdag mag zijn, uit de 

ootmoed geboren, neen, dan staat u niet rechtop, maar dan wordt u een 

verbrokene van hart. En een verbrokene van hart wil God niet verachten. 

 

F. Bakker (1919-1965) overgenomen uit www.hetgekrookteriet.com 

http://www.hetgekrookteriet.com/

