
 1

  

 2

68e jaargang no.5                                                            december 2025 

Meditatie 
 
Meditatie over Lukas 2:7,  
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken en legde Hem 
neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. 
 
Na een lange reis zijn Jozef en Maria aangekomen in Bethlehem en wat is het 
eerste wat ze daar ervaren?  
Wat Mozes kende: de versmaadheid van Christus te dragen! 
Want in Bethlehem komen ze erachter dat ‘voor henlieden geen plaats is’!  
Geen plaats voor Christus… 
Geen plaats voor Zijn volk… 
Ze hadden zó gezocht naar een kamer.  Nee geen herberg in de betekenis van 
een hotel of zo, maar een eenvoudige kamer waar ze een poosje konden 
blijven. En ja toen was er ergens wel een klein eenvoudig huisje met één zo’n 
kamer, maar daar was voor hen geen plaats meer.  Die ruimte was nodig om 
de eigenaar van het huis te bergen. 
O waar dan heen?  
Waar zal dán de plaats zijn waar Christus geboren zal worden?  
Waar zal dán de belofte vervuld kunnen worden? 
Nu zij ze in Bethlehem, de plaats waarvan ze geloofden dat ze dáár moesten 
zijn en nu is er in Bethlehem geen enkel plekje te vinden waar het grootste 
wonder aller wonderen kon plaats vinden: God openbaart in het vlees!  
En toch…, toch is er een plekje beschikt voor hen!  
Een plekje, dat ook voorkomt uit het welbehagen van God! 
Waar dan… o wáár dan…? In de ruimte áchter het huisje waar ze aangeklopt 
hadden. Dat is de ruimte voor het vee, de stal. Dáár…, dáár wordt de Christus 
geboren! 
En Maria baarde haar Eerstgeboren Zoon!  
Maria baarde… De belofte gaat over in vervulling…  
Maria neemt het Kind en windt het in doeken.  Weet u wat dat betekent? Dat 
dit Kind háár eigen Kind is!  
Soms gebeurde het weleens in die oude tijden dat een vrouw zwanger raakte 
van een andere man dan haar eigen man. Het kind dat dan geboren werd, werd 
gezien als een onecht kind. En soms lieten ze dat ook blijken door het kind 
niet in doeken te winden.  
Maria doet dat wel…, terwijl Jozef niet de natuurlijke vader is van dit Kind!  
Want er staat: ‘en zij wond Het in doeken’.  
Dat was een geloofsdaad van Maria!  
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En in het hart van Jozef zal het niet anders geweest zijn. Hij heeft Maria er 
ongetwijfeld bij geholpen! Er was immers niemand anders bij! Door het geloof 
wond Maria Christus in doeken als haar echte Kind!  
Beloofd door God…, bevrucht door de Geest…, ontvangt ze nu –in de weg 
van barensnood- de vervulling van de belofte: Christus, haar eerstgeboren 
Zoon! 
Zal ze dit Kind niet aan haar hart gedrukt hebben?  
Zullen de woorden van haar geloofslied, dat ze zong toen ze nog leefde uit de 
belofte, niet nóg meer inhoud hebben gekregen in de stal van Bethlehem? 
Zou ze haar lied niet nóg een keer gezongen hebben? 
 
Mijn ziel verheft Gods eer; 
Mijn geest mag blij den Heer' 
Mijn Zaligmaker noemen 
 
En wat deed Maria, nadat ze haar eerstgeboren Zoon gebaard had en in doeken 
gewonden had?  
Toen legde ze Hem neer in de kribbe, een houten bak waar normaal gesproken 
de beesten uit aten.  
Ook die plaats was in de eeuwigheid al zorgvuldig uitgekozen voor de Zoon 
van God: een voederbak voor beesten!  
En wanneer komen de beesten tot die voederbak?  
Door de honger gedreven! 
 
Gemeente, hoe vervult de Heere Zijn belofte?  
Dat gaat –om het zo eens te zeggen-  door de geestelijke barensnood en pijn 
heen! Wat wil dat zeggen dan?  
De Heere vervuld zijn belofte in de weg van smartelijke ervaringen.  
Dat is de droefheid over de zonden…  
O God ik ben de zondaar! Ik ben vol van ongerechtigheden! Ik ben onheilig!  
Dat zijn de angsten vanwege het oordeel dat ik me waardig heb gemaakt…  
O God, als U in het recht gaat treden en gadeslaan, ál mijn ongerechtigheden, 
ik kán voor U niet bestaan! 
Dat is de pijn dat ik tegen een goeddoend God gezondigd heb…  
O God, U vraagt het me terecht: Ben Ik een Vader, wáár is Mijn eer? Ben Ik 
een Heere, wáár is Mijn vreze? O God ik heb er geen antwoord op, want in 
mij is geen goed te vinden! 
Dat is de smart omdat ik niet betalen kan voor mijn hemelhoge schuld, terwijl 
de HEERE dat rechtvaardig van mij eist…  
O God ik moet betalen, maar ik kan mijn schuld niet betalen! 
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Dat is de onhoudbare nood in mijn ziel die mij doet schreeuwen om de 
vervulling van Gods belofte…  
O God wees mij de zondaar genadig! Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten 
Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf! 
In dié weg gaat God Zijn lieve Zoon in het zondaarshart openbaren…  
Dan wordt Kerstfeest… vervullingsfeest… Christusfeest…! 
En als Christus mij zó van God de Vader geschonken wordt, zal de Heilige 
Geest mij zoveel geloof geven om Hem als het Kind van Bethlehem te mogen 
omhelzen als mijn Zaligmaker!  
Dat is het ‘mijnen’ het toe-eigenen van het geloof!  
Dát is Kerstfeest vieren!  
Dan gaat het jubelen in mijn ziel:  
Een Kind is voor mij en in mij geboren! Een Zoon is voor mij en in mij 
gegeven! Van God ontvangen! Van God gegeven! Gode zij dank voor Zijn 
onuitsprekelijke Gave! HEERE wat hebt U bewogen om Christus zó voor mij 
te zenden! HEERE waarom was het op mij gemunt! HEERE ik heb zo lang 
uitgezien naar Hem! Nu is Hij geboren! Mijn Zaligmaker… Mijn Heere en 
Mijn God…! O onvergetelijk moment als Hij Zich zó aan mij openbaart en ik 
Hem mag omhelzen als mijn geboren Koning! 
Dat doet neerzinken bij de kribbe… laag bij de grond… 
Dat doet mij zalig kijken in de kribbe… naar Gods eniggeboren Zoon… 
Dat doet mij verwonderen over die eeuwige liefde Gods, waarmee Hij de 
wereld zó uitnemend heeft liefgehad dat Hij het Enige wat Hij had, gegeven 
heeft opdat een ieder die in Hem geloofd niet verloren gaat –dat denken ze wel 
in de barensnood, maar dat zal niet gebeuren- maar nee…, ze krijgen het 
eeuwige leven! 
Dat doet mij verbreken, omdat in de kribbe –niet een lief Kindje klein en teer 
ligt- maar het Kind van smarten!  
Het hout van de kribbe is nauw verbonden met het hout des kruises!  
Daar ligt Hij… in Zijn volkomen onschuld en heiligheid… het reine Kind… 
om mijn zonden waarin ik ontvangen en geboren ben… voor Gods aangezicht 
te bedekken! 
 
O dierbaar Kind, o stof van vreugde, 
Geschenk van het Alvermogen. 
 
Zo ligt Hij daar in de kribbe… een voerbak voor beesten!  
Laag bij de grond!  
Lager kon Christus niet afdalen, gemeente, om Zijn volk dat verloren lag, op 
te zoeken! 



 5

Is die kribbe niet een gepaste plaats voor een zondaar die met Asaf heeft leren 
instemmen: Ik ben een groot beest bij U, o God?  
Is die kribbe nu niet een geschikte plaats  voor een zondaar die hongert en 
dorst naar Christus’ gerechtigheid? Is die kribbe niet een dierbare plaats voor 
een onwaardige, die diep leert buigen voor God in het stof? 
O laat ons dan toch heengaan naar Bethlehem! Dáár zult u Hem vinden!  
In doeken gewonden en liggende in de kribbe! Gode zij dank voor Zijn 
onuitsprekelijke Gave! 
 
Ds. J. de Bruin 

 
 

Diensten des Woords 
 
zondag  7 december 2025 10.00  en 16.30 uur   ds. J. de Bruin 
    voorbereiding Heilig Avondmaal 
woensdag 10 december 2025 19.45 uur Bijbellezing  ds. J. de Bruin 
     Richteren 14: 5 en 6 
zondag 14 december 2025 10.00 en 16.30 uur  ds. J. de Bruin 
    bediening- en nabetrachting Heilig Avondmaal 
zondag 21 december 2025 10.00 en 16.30 uur  ds. J.C. Pronk   
donderdag 25 december 2025 10.00 en 16.30 uur   ds. J. de Bruin 
     1e Kerstdag 
vrijdag  26 december 2025  10.00 uur 2e Kerstdag  ds. D. Bos 
zondag 28 december 2025 10.00 en 16.30 uur  ds. J. de Bruin  
dinsdag 31 december 2025 19.00 uur  ds. J. de Bruin 
    Oudejaarsdienst  
woensdag  1 januari 2025 10.00  uur       ds. J. de Bruin  
    nieuwjaarsdienst 
zondag   5 januari 2025  10.00 uur en 16.30 uur   ds. H. Roelofsen 
 

Uit de pastorie 
Moré, hij die leert 
De eerste preken over het leven van Abram klonken in de Jeruzalemkerk. Het 
ging vooral over Abrams roeping en de eerste jaren van zijn bekering. Wat een 
mooie lessen liggen er in deze geschiedenis opgesloten. De laatste keer 
hoorden we hoe de HEERE bij het eikenbos van Moré nabij Sichem opnieuw 
aan Abram verscheen en hem openbaarde dat het land waar hij nu gekomen 
was het beloofde land voor zijn zaad zal zijn. 
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De betekenis van de naam Moré werd voor Abram waar. De HEERE 
onderwees hem. De HEERE leerde hem de weg die hij verder moest gaan. 
Op die plaats bouwde Abram voor het eerst een altaar. Wat een grote plaats 
heeft dat altaar in zijn leven ingenomen. Juist daar heeft Abram door genade 
geleerd: Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen 
hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd en omhelsd, en 
hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. 
In de middagdiensten hebben we het onderwijs van onze Dordtse vaderen 
vanuit de Dordtse Leerregels verder mogen volgen. Wat is het een wonder dat 
de HEERE met Zijn zaligmakende genade verschenen is aan alle mensen. Hij 
roept rampzalige zondaren tot deze zaligmakende genade. Hoe helder heeft ds. 
L.C.G. Ledeboer (1808-1863) dat verwoordt in zijn gedicht ‘Keer nochtans 
weder!’ 

Al ligt u verloren in zonden en schuld, 
Uw hart en uw zinnen met onrecht vervuld  
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder: 
Keer nochtans weder ! 
 
Al zijn ook uw zond’ als scharlaken zo rood; 
Uw zonden register oneindig en groot  
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder: 
Keer nochtans weder ! 
 
Al bent u gezonken in modder en slijk; 
Uw gruwel en schuld Manasse gelijk  
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder: 
Keer nochtans weder ! 
 
Al hebt u met Saulus Gods kind’ren gejaagd, 
Verdrukt, en gedood, en vervolgd, en geplaagd  
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder: 
Keer nochtans weder ! 
 
Al hebt u met Rachab uw leven verknoeid, 
Gods wetten en normen veracht en verfoeid  
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder: 
Keer nochtans weder ! 
 
Al bent u een moorder, genageld aan ’t kruis; 
Voor u is geen plaats meer in ’t Vaderlijk Huis  
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Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder: 
Keer nochtans weder ! 
 
Al hebt u met Petrus uw Meester miskend, 
Ook driemaal verloochend, tot ’t bittere end 
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder: 
Keer nochtans weder ! 
 
Al hebt u uw Herder verlaten, vergeten, 
Zodat u al dwalend, de weg niet zou weten 
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder: 
Keer nochtans weder! 
 
En leeft nu ’t verlangen naar Hem in uw hart, 
Al vindt u uzelf in de struiken verward? 
Dan klinkt het u toe, zo nameloos teder: 
Keer nochtans weder ! 
 
Maar hebt u geen voeten om tot Hem te gaan, 
Geen oog en geen oor om Zijn stem te verstaan? 
Zo smeek het Hem dan, en buig u terneder: 
Breng mij toch weder ! 
 
Want als Hij u roept, o dan moet u wel gaan; 
Zijn trekkende liefde kan niemand weerstaan 
Zo smeek het Hem dan, ootmoedig en teder: 
Breng mij toch weder ! 
 
Hij is het Die doden doet horen Zijn stem; 
Die harten bereidt en doet buigen voor Hem. 
Nog staat Hij en roept zo nameloos teder: 
Keer nochtans weder ! 

 
Psalmzangavond 
Op dinsdagavond 2 december hopen we weer een Psalmzangavond te houden 
in ons kerkgebouw. Ezekiel Vuijk hoopt de samenzang te begeleiden. Bij 
verschillende psalmverzen zal bovenstem gezongen worden. 
Het thema voor deze Psalmzangavond is ‘vrede’ in het licht van advent. 
Christus is naar de aarde gekomen als Vredevorst. Daarom zongen de engelen 
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in de velden van Efratha: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde 
in de mensen een welbehagen.  
 
Kerstavond 
Net als vorig jaar willen we ook dit jaar weer samenkomen met de 
zondagsschool en alle verenigingen op de avond voor de eerste Kerstdag. Dat 
is op woensdagavond 24 december. 
We hopen te beginnen om 19.00 uur en uiterlijk 20.15 uur te eindigen. Het 
thema is ‘Knielen voor de Koning’. Onze zondagsschool en verschillende 
verenigingen zullen een bijdrage leveren. Ook de kerkenraad zal niet 
achterblijven. 
We zien ernaar uit en hopen op een goede opkomst. Het is een mooie 
gelegenheid om als gemeente ons voor te bereiden op de herdenking van de 
geboorte van Christus op de dagen erna. 
 
Onze kerken 
Op zaterdag 29 november vond een vervolg van het convent plaats met kerken 
die van harte christelijk gereformeerd willen blijven zoals dat sinds 1834 en 
1892 is geweest. Het is heel jammer dat er zoveel geschreven en gezegd wordt. 
Het kan voor zoveel verwarring zorgen. Toch menen we de weg van 
‘Rijnsburg’ in te mogen slaan in afhankelijkheid van de Heere, de Koning van 
Zijn Kerk. 
Zodra helder is hoe kerken die willen staan op de vierslag van Schrift, 
belijdenis, synodale besluiten en kerkorde verder willen optrekken, willen we 
als kerkenraad weer een gemeenteavond beleggen om een en ander uit te 
leggen. Dan zal er ook gelegenheid zijn om vragen te stellen. Elders in deze 
kerkbode vindt u de concept verklaring die we vanuit Rijnsburg ontvingen en 
daaromheen wat toelichting. Mag dit alles een plaats in uw en jouw gebeden 
hebben? 
 
Ten slotte 
Wat was het ook dit jaar overweldigend wat mijn vrouw en ik vanuit de 
gemeente ontvangen hebben rondom onze verjaardagen. Wat was het fijn om 
velen te ontmoeten op zaterdagmiddag 8 november in de zaal van de 
Gereformeerde Gemeente Alexanderpolder. Vanaf deze plaats willen we u en 
jou van hárte bedanken voor alle wensen. We hebben opnieuw de band 
gevoeld die er gekomen is in de bijna drie jaren dat we in uw midden mogen 
zijn. De Heere geve dat we, zolang het Zijn wil is, woorden der zaligheid 
mogen blijven verkondigen in uw midden!  
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Zo zijn ook weer de laatste weken van het jaar 2025 aangebroken. Het is weer 
zo snel gegaan en wat is er allemaal niet gebeurd! 
Nochtans kwam de HEERE steeds weer met Zijn Woord en Hij heeft Zich 
onder de prediking niet onbetuigd gelaten. 
Hij gaf zegeningen, rijke zegeningen. Onverdiend en toch gekregen! 
Ja dat is genade alleen. 
Van harte wens ik u en jou de zaligmakende genade toe, zoals John Newton 
dat onder woorden bracht in zijn lied Amazing Grace: 
 
Gena van God, hoe loof ik u voor redding onverdiend. 
Verloren eens, gevonden nu, een blinde die mag zien. 
Genade toonde mij mijn schuld en heeft mij vrijgekocht. 
Gena heeft mij met dank vervuld, toen ik geloven mocht. 
Door veel gevaren ging mijn reis, door tegenspoed en kruis. 
Genade heeft mij steeds geleid, genade brengt mij thuis. 
Ja, als dit hart, dit vlees bezwijkt na deze levenstijd, 
zal ik beërven in Gods rijk de eeuw’ge zaligheid. 
 
Ontvang een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw en kinderen, 
 

Uw en jouw ds. J. de Bruin 
 
 
 

Situatie kerkverband CGK 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Met dit bericht brengen we u en jullie op de hoogte van de ontwikkelingen in 
het bredere kerkelijke leven. Op 3 oktober werd een convent te Veenendaal 
gehouden, georganiseerd door de CGK Rijnsburg. Daar werd een tweede 
conventdag aangekondigd, op DV zaterdag 29 november 2025.  
In de uitnodiging voor deze dag staat een conceptverklaring die dan zal 
worden uitgesproken. Die luidt als volgt:  
  
Conceptverklaring 
Met verdriet willen wij onder ogen zien dat de generale synode van 2024–
2025 geen gezamenlijke weg meer heeft kunnen wijzen uit de impasse waarin 
het verband van onze kerken is terechtgekomen. Nadat aan een laatste oproep 
van 28 maart 2025 aan alle kerken tot terugkeer naar de geldende besluiten 
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geen gehoor is gegeven, heeft de synode op 3 juni 2025 uitgesproken dat de 
verantwoordelijkheid is teruggelegd bij de plaatselijke kerken. Daardoor is 
het verband van onze kerken in de meerdere vergaderingen vastgelopen. De 
verantwoordelijkheid voor voortzetting van de Christelijke Gereformeerde 
Kerken ligt daarmee bij de plaatselijke kerken. 
De oorzaak hiervan ligt onder meer in het gegeven dat verschillende 
gemeenten de achterliggende periode zijn overgegaan tot het bevestigen van 
vrouwen in het ambt en/of eigen wegen zijn ingeslagen als het gaat om 
acceptatie van homoseksuele relaties. Ondanks diverse vermaningen en 
oproepen tot wederkeer weigeren deze gemeenten van deze besluiten, die in 
strijd zijn met synodale besluiten en raken aan het Schriftgezag, terug te keren. 
Daarmee hebben zij zichzelf buiten het kerkverband geplaatst. 
Dit alles stemt tot groot verdriet en dringt ons om ons te verootmoedigen voor 
de Koning der Kerk naar wiens Naam wij genoemd zijn. De kerkelijke 
onordelijkheid, het onbestraft laten van zondige praktijken, het gaan van eigen 
wegen en het onvermogen om elkaar vast te houden, klagen ons aan voor Gods 
aangezicht. 
De Christelijke Gereformeerde Kerken die bijeen zijn gekomen in het convent 
dat door de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rijnsburg is 
samengeroepen, spreken hiermee uit metterdaad trouw te willen blijven aan 
de grondslag van de Heilige Schrift, de daarop gegronde confessie, de daartoe 
voorvloeiende kerkorde en de geldende synodale besluiten. 
Om weer te komen tot voortzetting van het gezamenlijke kerkelijke leven wordt 
de kerk van [plaats] aangewezen als roepende kerk voor een algemene 
vergadering met directe afvaardiging vanuit de kerken op Deo volente 
[datum]. 
Voor deze kerkelijke vergadering worden alle kerken uitgenodigd die zich 
willen blijven stellen op de grondslag van de Heilige Schrift en de belijdenis 
en zich willen houden aan de kerkorde en geldende synodale besluiten. Op 
deze wijze geven wij aan te willen blijven wat we zijn: Christelijke 
Gereformeerde Kerken, zoals we dat zijn vanuit de synode van Dordrecht 
1618–1619, de Afscheiding of Wederkeer in 1834 en het voortbestaan in 1892. 
De afgevaardigden die met een volledige lastbrief verschijnen, zullen als 
deelnemer tot de vergadering worden toegelaten. Afgevaardigden die (nog) 
niet met een volledige lastbrief verschijnen, maar zich metterdaad op dezelfde 
grondslag willen blijven scharen, kunnen als waarnemer tot de vergadering 
worden toegelaten. 
Wij zeggen toe in overleg te willen treden met andere Christelijke 
Gereformeerde Kerken die niet op genoemde vierslag het kerkelijke 
samenleven wil voortzetten. Dit om tot een goede afwikkeling van de 
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verschillende gezamenlijke verantwoordelijkheden te komen. Lopende dat 
overleg blijven we bereid onze bijdragen voor de vastgestelde begroting 
2025–2027 te voldoen. 
  
Geen afsplitsing of kerkscheuring 
Wat u duidelijk kunt lezen, is: wij splitsen ons op die dag niet af en we 
beginnen geen nieuw kerkverband. We blijven wat we zijn, Christelijk 
Gereformeerd! We willen elkaar als plaatselijke Christelijke Gereformeerde 
Kerken juist blijven vasthouden en het kerkverband, de structuur van meerdere 
vergaderingen, weer opbouwen. De structuur die bestond is kapot gegaan en 
om die weer op te bouwen, is een landelijke vergadering nodig. 
In diverse artikelen in het RD, onder andere van deputaten kerkrecht en 
kerkorde en de kerkenraad van de CGK Kampen wordt gesteld dat ‘Rijnsburg’ 
op deze manier een nieuw kerkverband zou beginnen of zich zou afsplitsen. 
Maar daar heeft ds. A.A. Egas in het RD een helder antwoord op gegeven. En 
u hebt dat hierboven ook duidelijk kunnen lezen. 
Zouden we dat wel doen, dan zouden wij u als gemeente eerst bijeenroepen.  
  
Verklaring van verbondenheid en deelname  
De kerkenraad heeft besloten twee broeders, ds. J. de Bruin en ouderling 
R.B.J. Naaktgeboren af te vaardigen naar de tweede conventdag en als 
deelnemers naar de landelijke vergadering die nog gepland moet worden. Zij 
zijn afgevaardigd met een zogenaamde ‘Verklaring van verbondenheid en 
deelname’ die er als volgt uitziet: 
  
De kerkenraad van CGK Rotterdam-Kralingen verklaart te willen blijven wat 
ze is: Christelijke Gereformeerde Kerk, op grond van de Heilige Schrift, de 
daarop gegronde belijdenis, de daaruit voortvloeiende kerkorde en geldende 
besluiten. Daarom spreekt hij steun uit voor de verklaring tot voortzetting van 
de Christelijke Gereformeerde Kerken die ten dienste van het convent van 
Christelijke Gereformeerde Kerken op 29 november 2025 is opgesteld. 
De kerkenraad zegt toe twee broeders met last en macht af te vaardigen naar 
de te houden algemene vergadering van de Christelijke Gereformeerde 
Kerken. 
  
Gebed 
We vinden het als kerkenraad belangrijk om deze dingen met u allen te 
communiceren.  
We spreken de wens en bede uit dat de Heere aan onze Christelijke 
Gereformeerde Kerken wil gedenken. Om Zijn bewaring van al die kerken en 
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bekering van die kerken die momenteel een weg van ongehoorzaamheid aan 
de Schrift gaan.   
 
Vragen en antwoorden 
Hieronder treft u een vijftal vragen aan die vanuit het convent door de 
voorbereidingsgroep zijn ontvangen en van een antwoord zijn voorzien.  
  
1. Waarom komt er een ‘algemene vergadering’?  
Een algemene vergadering is het vervolg op het convent. In een algemene 
vergadering zijn de plaatselijke kerken direct vertegenwoordigd via eigen 
afgevaardigden. Dit is een ‘voorstadium’ van een gewone synode waar kerken 
via verkiezing van afgevaardigden worden vertegenwoordigd (dus op een 
getrapte wijze: via verkiezing door classis en vervolgens door particuliere 
synode). Op deze algemene vergadering kunnen alle aanwezige kerken 
meespreken over de praktische zaken die geregeld moeten worden. Daarbij 
valt te denken aan de zaken die te maken hebben met de afwikkeling van de 
lopende verantwoordelijkheden (‘met Hoogeveen’) alsook het opnieuw vorm 
geven aan het kerkelijke leven (zoals een classicale herindeling en wanneer er 
een gewone generale synode kan komen). Voor die afwikkeling ‘met 
Hoogeveen’ is het wijs om een commissie het mandaat te geven. Deze 
commissie kan dan ook weer op kerkelijke wijze verantwoording afleggen en 
het resultaat door de algemene vergadering laten goedkeuren. Daarvoor zijn 
gezamenlijke besluiten nodig van afgevaardigden die ‘met last en macht’ 
vergaderen.  
 
2. Waarom gaan we zo snel? Waarom gaan we zo langzaam? Is er voldoende 
oog voor alle verschillende gemeenten?  
Deze vragen worden veel gesteld, zij het vanuit verschillende plaatselijke 
situaties. Er zijn gemeenten waarvoor de weg van het convent te langzaam 
gaat. Tegelijk zijn er ook gemeenten waarvoor de weg van het convent te snel 
gaat. Dat heeft vaak alles te maken met de plaatselijke en/of classicale situatie 
(zoals aangeduid in bijlage A bij de brief ter voorbereiding). Concreet: er zijn 
gemeenten die al lange tijd vastgelopen zijn en geen classicale structuur meer 
hebben. Zij hebben voor urgente zaken waarin een meerdere vergadering 
nodig is, geen mogelijkheden meer (emeritering, examinering, tuchtzaken, 
hulpverzoeken etc.). Voor hen is het nodig dat er binnen afzienbare termijn 
weer een wettige kerkelijke structuur komt en zien daar naar uit. Andere 
gemeenten hebben echt nog tijd nodig om de gemeente te informeren en te 
spreken. Voor hen zou een langzaam tempo daar meer ruimte voor geven. Het 
is daarom van groot belang dat we elkaars situatie en nood zien en erkennen. 
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Als we het gezamenlijke doel voor ogen houden (elkaar vasthouden en komen 
tot hernieuwd kerkelijk samenleven) kunnen we elkaar ook het eigen tempo 
gunnen. Anders geformuleerd: Wie niet langzamer kan, blijft zich verbonden 
weten met wie niet sneller kan. In het onderscheid van ‘waarnemerschap’ en 
‘deelnemerschap’ klinkt de erkenning en het vertrouwen dat we elkaar 
onderweg niet willen kwijtraken. Geeft het fundament van de Schrift en de 
belijdenis daarvoor niet alle aanleiding?  
 
3. Is er nog iets meer te zeggen over het ’tempo’ in het licht van de 
vastgelopen classes?  
Als gemeenten die op de vierslag willen blijven staan moeten we ons samen 
realiseren dat er classes zijn die op het moment zijn vastgelopen terwijl er 
zaken van persoonlijk of gemeentelijke belang aan de orde zijn (examinering, 
emeritering, tuchtzaken, hulpverzoeken, etc.). Op dit moment staan dergelijke 
gemeenten (soms al langere tijd) in de kou: er is geen functionerende classis 
die kan helpen of een besluit kan nemen. Deze situatie kan niet al te lang 
voortduren met het oog op kandidaten, predikanten, slachtoffers/daders, etc. 
Daar zijn we samen ook verantwoordelijk voor als het gemeenten betreft die 
op de vierslag willen blijven staan. Het is dan ook onze christenplicht om 
elkaar als plaatselijke gemeenten te helpen om een functionerende structuur 
weer op te bouwen.  
 
 
 
4. Kunnen gemeenten die nu nog niet meekunnen later aanhaken?  
Natuurlijk. Het is belangrijk om in het oog te houden dat de kerken die op het 
convent aanwezig zijn een verschillend tempo nodig hebben. Dat komt ook uit 
in de verschillende manieren van aanmelden. Ook de extra variant om als 
‘waarnemer’ (op de ‘vierslag’) aanwezig te kunnen zijn, wil daaraan tegemoet 
komen (zie de begeleidende brief). Maar dan nog zijn er gemeenten waar het 
interne gesprek in de kerkenraad en/of gemeente zelfs daarvoor nog niet ver 
genoeg is. Verschillenden van die kerkenraden hebben al aangegeven ‘ons hart 
ligt bij de kerken op de vierslag’ maar wij hebben nog een lange weg te gaan. 
Sommigen van hen hadden liever een langzamer tempo gezien, terwijl anderen 
van deze kerken aanmoedigen om voort te gaan en de duidelijkheid te geven 
die de gemeente nodig heeft om op Gods tijd ook aan te haken. Wanneer we 
het verschil in tempo niet zien als een vorm van druk naar elkaar toe, maar als 
manier om elkaar de ruimte te geven, kunnen we elkaar in liefde vasthouden 
en samen komen tot hernieuwd kerkelijk samenleven. Omgekeerd is het 
daarom goed en bemoedigend om te merken dat er in deze tijden onderlinge 
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contacten ontstaan tussen kerkenraden om elkaar in het oog te houden. Dat 
hebben de gemeenten die nog niet bij het convent aan konden haken ook 
nodig.  
 
5. Als een plaatselijke kerk besluit om deel te nemen aan het convent en 
de algemene vergadering, moet dan de gemeente geraadpleegd worden 
volgens artikel 37 lid 2 van de kerkorde KO?  
Artikel 37 lid 2 handelt over een situatie wanneer een plaatselijke gemeente 
uit het kerkverband van de CGK wil stappen (naar een ander kerkverband of 
als vrije gemeente verder). De weg van het convent en de algemene 
vergadering is echter geen ‘besluit tot verbreking van het kerkverband’. Het is 
in lijn met het laatste synodebesluit om de verantwoordelijkheid bij 
plaatselijke kerken te leggen. Het convent is een samenkomst van de 
plaatselijke kerken die gezamenlijk een weg tot herstel van het kerkelijke 
leven willen gaan. Daarbij breken we niet met hoe we altijd Christelijke 
Gereformeerde Kerken zijn geweest. Integendeel, het zoekt juist de weg om 
vanuit de veranderde wijze van kerk-zijn (waarbij de vierslag is gebroken) 
weer kerk te zijn zoals we dat in de CGK altijd zijn geweest. Uiteraard is het 
zaak om plaatselijk de gemeente te blijven informeren en mee te nemen in de 
ontwikkelingen binnen de CGK sinds de sluiting van de generale synode. 
Maar als een plaatselijke gemeente op de vierslag wenst te blijven staan, 
spreekt zij daarmee uit te willen blijven wie zij is. Daarmee is er dus geen 
sprake van ’uit het kerkverband van de CGK stappen’. Daarom is artikel 37 
lid 2 KO niet aan de orde 
 

Data om te onthouden 
 
  3 december  Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur 
  3 december Vrouwenvereniging, “Martha” aanvang 10.00 uur  
  7 december Zondagsschool., na de ochtenddienst 
  7 december  J.V. Benjamin , aanvang na de middagdienst 
10 december  Creatieve ochtend, vrouwenvereniging 
10 december  Bijbellezing, Richteren 14:5 en 6, aanvang 19.45 uur 
12 december J.V. Jonathan -16 activiteit, kerstmaaltijd  
13 december J.V. Benjamin +16 activiteit 
16 december Kerstbijeenkomst voor de ouderen van de gemeente 
17 december  Bijbelkring Jongvolwassenen, aanvang 20.00 uur 
21 december  Zondagsschool, na de ochtenddienst 
24 december  Kerstfeestviering met de zondagsschool, aanvang 19.00 uur  
14 januari Bijbellezing, Richteren 14: 7-9, aanvang 19.45 uur 
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Dienst der offerranden  
 
datum  1e collecte 2e collecte 3e collecte 
  7 december eredienst ond. kerk & pastorie alg. kosten kerk 
14 december  eredienst Friedensstimme alg. kosten kerk 
21 december eredienst diaconie alg. kosten kerk 
25 december eredienst evangelisatie Gent alg. kosten kerk 
26 december eredienst evangelisatie Gent 
28 december  eredienst ond. kerk & pastorie alg. kosten kerk 
31 december eredienst diaconie 
  1 januari eredienst diaconie 
  5 januari eredienst ond. kerk & pastorie alg. kosten kerk 
 

Financiën kerk (2) 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Vorige maand schreven we over de hogere uitgaven en de achterblijvende 
inkomsten in 2025. Dan past het ons ook om iets te schrijven over de vele 
dankdaggaven die we van u mochten ontvangen. We zijn dankbaar dat er in 
totaal een bedrag van ruim € 31.500 is gegeven. Bovenal komt de Heere alle 
dank toe Die nog harten heeft willen neigen om te geven voor Zijn dienst.  
 

Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân, 
Dien trouwen HEER’ voor Zijn genâ vergelden? 
'k Zal bij den kelk des heils Zijn naam vermelden, 
En roepen Hem met blijd' erkent'nis aan. 

 
Hartelijke groet, 
De penningmeesters 
 
Prijsoverzicht van de  collectebonnen die beschikbaar zijn : 
1 vel van 20 stuks x €  0,20 = €     4,00    
1 vel van 20 stuks x €  0,50 = €   10,00   
1 vel van 20 stuks x €  1,00 = €   20,00  
1 vel van 20 stuks x €  2,00 = €   40,00   
1 vel van 20 stuks x €  5,00 = € 100,00   
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Uitzending kerktelefoon aanvang 19.30 uur ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl 

 
donderdag   4 dec. 2025  ds. J.M.J. Kieviet Jeremia 50:20 
woensdag  10 dec. 2025  ds. J. de Bruin Bijbellezing 
donderdag 11 dec. 2025  Prof. dr. A. Baars Habakuk 3: 2 
donderdag 18 dec. 2025  ds. A.J.T. Ruis Jeremia 8:7 
woensdag  31 dec. 2025  ds. J. de Bruin  Oudejaarsdienst 
donderdag   1 jan. 2025  ds. J. de Bruin Nieuwjaarsdienst    
donderdag   8 jan. 2025  ds. K. Visser Psalm 90: 16 en 17 
 

Schoonmaakrooster kerkgebouw december 2025 
 
Week 49 01 dec - 06 dec     Annelies v D, Esther, Marije 
Week 50  08 dec - 13 dec    Alice, Machteld 
Week 51  15 dec - 20 dec    Elise, Gerdine, Melissa 
Week 52 22 dec - 27 dec    Heidi, Monica 
 

Rooster van de crèche  
 
Bij deze het rooster en ook een oproep aan de volwassenen en jongeren vanaf 
13 jaar. 
De gemeente groeit, daar zijn we ontzettend blij mee, maar daarom willen we 
ook uw en jouw hulp vragen. 
We zouden erg blij zijn als u/jij ons op zondagochtend zou willen helpen met 
oppassen op de crèche. 
U/ jij kunt zelf aangeven hoe vaak u/jij het wil doen. 
Het is een mooie ervaring om de jongste kinderen uit de kerk op te zien groeien 
en met hen bezig te zijn. 
 
14 december:  Jacomiene, Tamar  reserve: Veerle 
21 december:  Bertine, Alise   reserve: Esmeralda  
25 december:  Jacomiene, Levina en Anne Mirthe 
26 december:  Elise, Leanore   reserve: Heidi 
28 december:  Willemieke, Myrthe  reserve Marije 
4 januari:  Machteld, Marlijne  reserve Alexandra. 
 
Hartelijke groeten, 
Jacomiene Anker  
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Zondagsschool “Timotheüs” 
 
Beste kinderen van de zondagsschool, 
 
Het is alweer december, en dat betekent dat we D.V. 7 en 21 december weer 
gaan oefenen voor het Kerstfeest van de zondagsschool. 
We kijken ernaar uit om zo samen met jullie ons voor te bereiden op het 
Kerstfeest en dat we met elkaar aan de gemeente mogen laten horen dat de 
Heere Jezus op de aarde kwam. Wat een Wonder dat de Heere Jezus dat wilde 
doen, we hebben het niet verdiend, en toch is Hij gekomen. 
We wensen jullie de Zegen van de Heere toe. 
 
Hartelijke groeten, 
De meesters en juffen van de zondagsschool. 

Jeugdvereniging –16 “Jonathan” 
 
Hallo jongens en meiden, 
 
Op 7 november gingen we naar een jongerenzendingsavond in Sliedrecht. We 
bezochten een synagoge en we deden een quiz. Het was leerzaam om een sjoel 
eens van binnen te bekijken en een uitleg te krijgen. Natuurlijk ontbrak het 
keppeltje niet! Op 21 november dacht Jaco met ons na over ‘echt vrij!’. De 
conclusie was (natuurlijk) dat je pas echt vrij bent als de Zoon je heeft 
vrijgemaakt. Zo niet dan ben je (nog) een kind van de duivel. 
Op 12 december hopen we onze kerstavond te houden. Deze avond houden 
we bij familie Vuijk. We beginnen om 19.00 uur en zullen gaan gourmetten 
met elkaar. Ook zullen we kerstliederen met elkaar zingen. Omdat Eunice na 
vijf jaar als leidinggevende zal stoppen, hopen we deze avond van haar 
afscheid te nemen. 
In 2026 hopen we op 9 en 23 januari weer bij elkaar te komen! Je bent weer 
van harte welkom! 
 
Hartelijke groeten,  Eunice, Mark en Jaco 
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Jeugdvereniging + 16 “Benjamin” 
Beste jongeren, 
  
Fijn om te zien dat jullie de weg naar de JV weer hebben weten te vinden. In 
oktober zijn we een aantal keer met een klein clubje jongeren samengekomen, 
maar sinds afgelopen maand (november) mag er weer een mooie groep 
verzameld zijn in de zijzaal van de kerk.  
Op 9 november heeft Ruben zijn inleiding gehouden over hoofdstuk 'Christen 
en Hoop'. Christen kreeg, nadat hij zijn metgezel Getrouw was verloren op de 
brandstapel, een nieuwe metgezel op weg naar de Hemelpoort. Zijn naam was 
Hoop. We hoorden onder andere dat Christen Getrouw onderweg heeft 
gewaarschuwd om niet de verkeerde weg in de slaan toen Demas stond te 
wenken. Wat komt hierin naar voren dat we als JV-leden en gemeenteleden 
elkaar nodig hebben om standvastig te blijven en niet de verkeerde wegen in 
de slaan. Ja, in dit hoofdstuk komt naar voren dat ook Gods kinderen in 
verleidingen komen en elkaar nodig hebben. Aan de hand van vragen en 
stellingen dachten we na over het hoofdstuk en de leringen die hieruit te 
trekken waren. 
Op zondag 23 november heeft Thirza haar inleiding gehouden over kasteel 
Twijfel en reus Wanhoop. In dit hoofdstuk was het Christen die verleid werd 
om toch een andere, makkelijker begaanbare weg in te slaan. Hopende 
twijfelde, maar werd overtuigd door Christen om mee te gaan. Ook Gods 
kinderen kunnen van de weg afdwalen. Dit leidde tot schuldbesef bij Christen. 
Christen kwam in het donker in de kerker. In de kerker is het deze keer 
Christen niet die Hopende ondersteund, maar andersom. De bevrijding uit 
kasteel Twijfel komt wanneer Christen en Hopende gaan bidden, en door het 
gebed weer zicht krijgen op de beloften die Christen had ontvangen. De 
beloften waren de sleutel om uit de kerker te komen, waarna Christen en 
Hopende zich weer vervolgde op de rechte weg. Wat liggen hier diepe lessen 
in. Dat ons gebed mag zijn dat we op die weg mogen komen die naar de 
hemelpoort leidt, en dat we bewaard worden voor de verleidingen om van die 
weg af te dwalen.  
De eerstvolgende avond  is op zondag 7 december. Veerle hoopt haar inleiding 
te houden over hoofdstuk 16 'de liefelijke bergen'. Op zaterdag 13 december 
hebben we een activiteit gepland. Via de app wordt verdere informatie nog 
met jullie gedeeld. 
Op de kerstavond zullen we als JV nog een bijdrage verzorgen in de vorm van 
een lied. Dat zal dan alweer het laatste JV-moment voor dit jaar zijn. 
  
Hartelijke groet, Willem-Maarten en Willem  
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Van de vrouwenvereniging “Martha” 
 
Op 29 oktober jongstleden hadden we een spreker van SDOK in ons midden. 
We werden geconfronteerd met christenvervolging wereldwijd. Wat is er veel 
lijden, waar wij nauwelijks weet van hebben. We mogen een voorbeeld nemen 
aan mensen die lijden om de Naam van Christus, tegelijk komt de vraag op 
ons af of wij voor de Naam van de Heere durven uit te komen. We werden 
opgeroepen om te bidden voor onze vervolgde broeders en zusters, we zijn 
tenslotte één wereldwijde kerk. De Heere breidt Zijn koninkrijk uit, zelfs door 
verdrukking heen. De collecte voor SDOK bracht € 163,40 op. 
Op DV 3 december hopen we weer bij elkaar te komen en bespreken we 
hoofdstuk 1 van het Bijbelstudieboekje van ds. A. v.d. Zwan: Hoe zalig is het 
volk. Dit boekje gaat over 7 zaligsprekingen die te vinden zijn in het boek 
Openbaring. En op DV 10 december hopen we een creatieve ochtend te 
hebben met elkaar in het tuinhuis van Marjan. 
 
Hartelijke groet, Marjan en Elselien 

Commissie ZorgSaam 
 
Uitnodiging kerstmaaltijd 
 
Commissie ZorgSaam organiseert DV dinsdag 16 december een 
kerstbijeenkomst. Het thema zal zijn “de belofte van verlossing vervuld”. 
De bijeenkomst wordt weer gehouden in het zaaltje “De Vluchtheuvel” aan 
de  Kerkgang 2 in Nieuwerkerk aan den IJssel. U bent welkom vanaf 10.30 
uur en het programma loopt ongeveer tot 15.00 uur. 
We hopen met elkaar te genieten van een chinees buffet, maar er is ook tijd 
voor meditatie en ontmoeting met elkaar. U kunt zich opgeven tot en met 
woensdag 10 december bij Machteld Stolk en Elselien Alderliesten. Heeft u 
wensen voor het dieet, of heeft u vervoer nodig, dan horen we dat graag van 
u. 
 
Lof zij de God van Israël, Den HEER’, die aan Zijn erfvolk dacht, 
En door Zijn liefderijk bestel, Verlossing heeft teweeg gebracht. 
 
We wensen U alvast gezegende kerstdagen toe en een Gods zegen voor het 
nieuwe jaar. 
Maaike, Machteld en Elselien 
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Bijbelkring jongvolwassenen 
 
Beste Bijbelkring, 
 
In november hadden we weer een mooie avond met elkaar rondom de eerste 
twee bedes ‘Uw naam worde geheiligd’ en ‘Uw Koninkrijk kome’. Wat ligt er 
toch veel onderwijs in die op het eerste oog eenvoudige bedes uit het 
volmaakte gebed. 
De volgende avond staat gepland op D.V. woensdagavond 17 december. We 
willen die avond met elkaar eten en stilstaan bij het Kerstfeest! We beginnen 
om 19.00 uur in Rehoboth. Aanvullende informatie wordt via de appgroep 
gedeeld. Van harte welkom! 
 
Hartelijke groet, 
Julian en Elise 

Evangelisatie : Verwarmend en verwarrend 

De laatste paar keren dat we gingen evangeliseren, was het vaak koud en nat. 
Het leggen van contacten gaat dan wat lastiger: er zijn minder mensen op straat 
en veel voorbijgangers lopen liever snel door. Toch zijn er, ondanks het weer, 
bijna altijd weer verwarmende – en soms ook verwarrende – momenten. Soms 
zelfs beide in één gesprek. 

Zo raakten we in gesprek met een jonge man uit Rotterdam, die graag meer 
wilde weten over het christelijk geloof. Ik werd blij toen ik hoorde dat hij 
daarom al een tijd verschillende kerken bezoekt en bovendien een avondcursus 
volgt. Hij sprak eerst een poosje met een andere EC medewerkster uit ons team 
en daarna ging ik met hem in gesprek. 

Hij vertelde dat hij erg van zingen houdt en daarom op zondagochtend naar 
een dienst gaat “waar vooral veel gezongen wordt”. ’s Middags bezoekt hij 
dan een andere gemeente, omdat hij daar – zo zei hij – “een wat meer 
inhoudelijke prediking wil horen”. En ’s avonds gaat hij regelmatig naar een 
derde gemeente, “omdat je daar dan naar een echte preek met nog meer 
diepgang kunt luisteren”. Dat antwoord verraste mij. Omdat ik geloof dat de 
Heere in verschillende kerken werkt en mensen tot bekering brengt, ben ik niet 
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ingegaan op de onderlinge verschillen, maar heb ik hem uitgenodigd om ook 
eens naar onze gemeente te komen. 

Zijn verhaal verblijdde mij, omdat ik dacht dat hij dit alles deed uit verlangen 
naar een Redder en Zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Daarom vroeg ik 
hem of dat ook echt zijn doel was. Maar daar ging hij niet zo op in. Zijn doel 
was vooral om meer te weten te komen "over hoe hij als christen moest leven".  

Toen ik nog graag iets meer wilde vertellen over het belang om Christus als 
onze Borg en Zaligmaker te leren kennen, moest hij er weer vandoor. Zo bleef 
ik wat verward achter. Verblijd over zijn interesse en ernst – maar ook 
bezorgd, omdat het zoeken naar “hoe je christelijk moet leven” bij hem 
belangrijker leek dan het zoeken naar Christus Zelf. En is dat niet een 
herkenbare geestelijke valkuil, misschien ook voor ons? 

Namens de evangelisatiecommissie, 

Sjaak Offermans 

Israël – Volk van God in Bijbels en historisch licht (5) 
 
Dubbel verbonden met Messiasbelijdende Joden  
Van de tien Bijbels-theologische redenen uit de brochure van de ‘Stichting 
Steun Messiasbelijdende Joden’ (SSMJ) in deze aflevering reden 3.  
 
Reden 3. Vanwege de geestelijke weldaden die we hebben ontvangen via 
Israël 
Het volle heil dat wij ontvangen hebben, is via het Joodse volk tot ons 
gekomen. Dat betreft de kennis van de ene ware God, de HEERE (JHWH), 
die Zich geopenbaard heeft aan Abraham, Izaäk, Jakob en hun nageslacht.  
Het betreft ook de kennis van de aan het Joodse volk beloofde Verlosser: Jezus 
de Messias. Hij is de Knecht des HEEREN Die voor onze zonde wilde lijden 
en sterven. “God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen 
gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons 
gesproken door den Zoon;” (Hebr. 1:1). 
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Heil 
Jezus de Messias is ook voor ons de Weg, de Waarheid en het Leven 
geworden. Als wij mogen delen in het heil in Jezus Christus, hoe zouden wij 
dan onverschillig kunnen zijn ten opzichte van de herkomst van ons heil? 
Paulus brengt dit onder woorden in het deel van zijn brief aan de Romeinen 
dat handelt over Israël (Rom. 9-11): “Want ik zou zelf wel wensen verbannen 
te zijn van Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het 
vlees; 4  Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de 
heerlijkheid,  en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de 
beloftenissen; 5 Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees 
aangaat,  Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen.” 
(Rom. 9:3-5).  
 
Gebed 
We proeven in dit gedeelte de liefde van Paulus voor zijn eigen volk, ook al 
geloven velen (nog) niet dat Jezus de Messias is. Zouden wij, die uit de volken 
tot geloof in de Messias zijn gekomen, die liefde tot het Joodse volk niet 
herkennen? Immers uit hen is Jezus voortgekomen en door Joodse apostelen 
is het Evangelie ook verkondigd aan niet-Joden.  
Wat zou je het Joodse volk gunnen dat ook zij Jezus massaal gaan leren 
kennen. Ons gebed voor Israël -opdat ook zij tot kennis van Jezus als de 
Messias zouden komen- is daarom zeer te rechtvaardigen.  
 
De volgende keer hopen we de serie te vervolgen met de vierde, vijfde en de 
zesde van de tien Bijbels-theologische redenen. In oktober tijdens onze 
terugreis uit Oekraïne hebben we daar wel een bijzondere indruk van gekregen 
bij ons bezoek aan Auschwitz. Onvoorstelbaar waartoe een gevallen mens in 
staat is. Wat is het toch noodzakelijk dat wij allen, Jood en heiden, gewassen 
worden in het alles reinigende bloed van Christus! Psalm 130 vers 4. 
 

Bedankt 
 
Geliefde gemeente, we willen iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven 
en de betrokkenheid bij het overlijden van de moeder van Jaco, zo kort na het 
overlijden van de vader van Elselien. De Heere was nabij en heeft voor ons 
gezorgd, maar dat doet Hij –onverdiend– iedere dag. Zijn trouw was en is er 
iedere morgen! 
 
Hartelijke groeten, Jaco en Elselien, Alexandra en Hizkia, Esmeralda 
Alderliesten    


